
zondag 10 maart 2024 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector)   Jeremia 29, 1-14 

Jeremia 29, 1-14 
1  Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de 
overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die 
Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2  Hij schreef deze brief toen koning 
Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de 
handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3  Hij liet hem bezorgen door 
Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning 
Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud: 
4  ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit 
Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5  Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en 
eet van de opbrengst, 6  ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je 
zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal 
toenemen, niet afnemen. 7  Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en 
zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. 8  
Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je 
profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie 
dromen. 9  Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden - spreekt 
de HEER. 10  Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. 
Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11  Mijn plan 
met jullie staat vast - spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je 
een hoopvolle toekomst geven. 12  Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik 
zal naar jullie luisteren. 13  Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met 
hart en ziel zoeken. 14  Ik zal me door jullie laten vinden - spreekt de HEER - en Ik zal in je lot 
een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je 
verdreven heb - spreekt de HEER - en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten 
wegvoeren. 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
lied Liedboek 419   Wonen overal nergens thuis... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 6, 1-15 

Johannes 6, 1-15 
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias 
genoemd). 2  Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij 
bij zieken verrichtte. 3  Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4  Het was 
kort voor het Joodse pesachfeest. 5  Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar 
Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten 
te geven?’ 6  Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou 
gaan doen. 7  Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 
iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8  Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon 
Petrus, zei: 9  ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben 
we daaraan voor zoveel mensen?’ 10  Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, 
en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mensen. 11  Jezus nam de broden, sprak het 
dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel 
als ze wilden. 12  Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de 
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13  Dat deden ze en ze vulden twaalf 
manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14  Toen de 



mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 
wereld zou komen.’ 15  Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot 
koning uit te roepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen. 
 
lied  Liedboek 836, 1.2.3.4.   O Heer die onze Vader zijt... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

***ballingschap*** 

 

"By the rivers of Babylon..."  

- zo was de titel van een popsong  

die eind jaren 70 in de charts kwam  

en heel lang een van de meest verkochte producties  

is gebleven.  

Je hoort het nog steeds af en toe op de radio.  

 

De tekst is gewoon de eerste helft van psalm 137.  

 

Die psalm is een klaaglied van de joden  

die naar Babylonië waren gedeporteerd  

door koning Nebukadnezar.  

Hij had de bovenlaag van de bevolking  

weggevoerd naar Babylon.  

Zo bleef Israël zwak en ongevaarlijk.  

 

°°° 

Babylon is in de Bijbel meer dan alleen een plaatsnaam:  

Babylon staat symbool voor  

leven in vreemde omgeving  

waar je maar niet kan aarden.  

Babylon is overal waar je niet wil zijn.  

 

Het beeld was ook: Babylon is slecht, verdorven,  

een vrome jood kan daar eigenlijk niet leven.  

Eigenlijk hebben de gedeporteerden het daar niet slecht,  

wetenschap en techniek zijn hoog ontwikkeld  

en ze worden niet noemenswaardig onderdrukt.  

 

Maar ze kunnen er niet aarden.  

 

Babylon, dat is de vaste term geworden voor:  

moeten zijn waar je niet wil zijn.  

Psalm 137 verwoordt dat gevoel.  

 



Zij denken met weemoed aan Jeruzalem  

en aan de tempel die er niet meer is.  

Ze zitten "by the rivers of Babylon" en klagen over hun lot.  

 

°°° 

Als je ergens moet zijn waar je niet wil zijn,  

wat doe je dan?  

 

Denk aan straf uitzitten in de gevangenis.  

 

Of minder heftig: denk aan heimwee dat je overvalt  

als je voor het eerst op kamp bent.  

 

Dan is er maar één vraag die je gedachten bepaalt:  

Wanneer is het over?  

Hoe lang moet dit nog duren?  

Je gaat de dagen aftellen...  

 

 

Dat betekent dat je van binnen stil staat.  

Er gebeurt niets.  

 

Ja, je doet mee aan de dingen waar je  

geacht wordt aanwezig te zijn,  

maar je staat van binnen stil  

en wacht op dat het over is.  

 

Er is je wat overkomen en je bent daarvan het slachtoffer.  

Je bent alleen maar slachtoffer.  

Je leven en je houding zegt alleen wat je overkomen is,  

en zegt niet hoe je leven wil. 

 

 

 

***omdenken*** 

 

Er waren profeten in Babylon  

die inspeelden op de slachtofferrol  

die de verdrevenen hadden aangenomen.  

 

Ze hadden een verhaal van: hou vol, nog even doorbijten,  

het is zo weer over.  

Het komt weer goed, houdt moed!  

 

Dat is een verhaal dat mensen graag geloven als het tegenzit.  

 

Zoals wij ons ook graag gerust laten stellen:  



nog even en je bent weer op de been.  

Nog even en de pijn zal overgaan.  

Je zult zien: tijd heelt alle wonden.  

 

Dat willen we graag geloven. 

 

°°° 

Maar dan komt er nu deze brief van de profeet Jeremia  

(we hebben de tekst gehoord),  

verstuurd vanuit Jeruzalem via diplomatenpost,  

en dat is een heel ander geluid:  

 

Het komt niet goed. De pijn zal blijven.  

Dit gaat niet over.  

Niet wachten op terugkeer,  

pak je koffers uit!  

Je zult het in Babylon nog heel lang moeten volhouden.  

 

De andere geluiden die je hoort  

zijn een wensdroom.  

 

Vergeet het maar. 

 

 

De brief van Jeremia nodigt de verdrevenen uit,  

om een nieuwe blik te krijgen.  

 

Vooral: je moet uit de slachtofferrol!  

Neem je leven in de hand!  

 

Bouw huizen, verbouw voedsel, krijg kinderen.  

 

Wacht niet tot het over is, verzoen je met de situatie.  

Richt je er maar op in dat het niet anders wordt.  

 

Wacht niet op een leven dat nog komen moet.  

Leef hier en nu.  

Laat in je hoofd de beelden los  

van die andere plek,  

waar al je verlangen zich op richt.  

 

Jeruzalem, de tempel - dat is voorbije tijd.  

Leef hier en nu. 

 

 

Je zult anders moeten leren geloven.  

Een geloof met Jeruzalem en de tempel als middelpunt  



- zal er niet meer zijn.  

Je zult wat nieuws moeten verzinnen.  

Een nieuwe manier van geloven is nodig.  

 

 

Een lastige les om te leren.  

 

Zoals vandaag vaak mensen moeten leren  

die een moeilijke jeugd hebben gehad,  

klein gemaakt i.p.v. gestimuleerd,  

onveilig opgegroeid, noem maar op.  

 

Je kunt niet voor altijd alleen maar slachtoffer blijven.  

 

Je kunt niet blijven leven met verwijten als enige inspiratiebron.  

 

Verwijten tegen wie je dit aan heeft gedaan  

of verwijten tegen jezelf,  

dat je niet beter hebt gehandeld.  

Verwijten tegen het lot dat je onrechtvaardig behandelt.  

 

Dan blijf je het leven uit de weg gaan.  

 

Leven moet je daar waar je bent.  

En de omstandigheden waarin je leeft  

kun je maar zeer ten dele zelf uitzoeken.  

 

Dat is geen zacht verhaal, van Jeremia.  

 

Jullie krijgen de tempel niet meer te zien.  

Jullie zullen huizen moeten bouwen op onreine grond  

en jullie zullen vruchten moeten eten  

die in heidense aarde zijn geteeld,  

en jullie zullen in heidense grond worden begraven  

(70 jaar = een hele generatie verder). 

 

 

 

***maar waar haal je de moed vandaan?*** 

 

Ja.  

Grote vraag natuurlijk: waar haal je dan  

- in hemelsnaam -  

de moed vandaan?  

 

Het allerbelangrijkste:  

God is ook daar te vinden waar jij bent.  



God is ook in Babylon.  

God kan daar ook worden gediend.  

God is nog bij je betrokken,  

bij wat je daar meemaakt.  

 

Je dacht ver weg te zijn van God,  

maar God zoekt de shalom voor jou  

in de situatie waar je bent.  

Zoek dus ook de shalom voor de ander.  

 

Zoek het geluk/de shalom van de ander,  

de mensen om je heen,  

bid voor de mensen met wie je samenleeft - 

 zij zijn niet je vijanden.  

 

 

Het is niet een vorm van peptalk,  

wat Jeremia schrijft,  

er komt een hele nieuwe theologie om de hoek kijken.  

 

De God van Israël is niet gebonden aan het land Israël,  

niet aan Jeruzalem,  

niet aan de tempel.  

De traditie van eeuwen gaat op de schop.  

 

Wij kunnen vandaag nauwelijks bevatten  

wat voor verandering van denken  

daarmee is ingezet,  

hoe groot die impact is geweest.  

 

 

Zoek God daar waar je bent,  

hij zoekt ook jou daar waar je bent.  

Hij is niet gebonden aan een plaats of aan een vorm,  

niet aan een gebouw.  

 

Hij is bij jullie. Dat is het eerste.  

 

Het tweede is: bid voor de stad waar je leeft  

en zoek haar vrede, geluk, shalom.  

 

Je kunt in die omgeving zegenrijke dingen  

van je uit laten gaan,  

je kunt iets betekenen in de lijn van de God van Israel.  

 

Bid voor Babylon, hou op haar tot vijand te verklaren.  

 



Mensen voor wie je gaat bidden  

verliezen op den duur de contouren  

van vijand en tegenstander.  

Wellicht brengen ze je op goede ideeën. 

 

 

 

***kerk?*** 

 

Babylon is een metafoor geworden in de Bijbel voor:  

ergens moeten zijn waar je niet wil zijn,  

met als uitdaging te geloven  

dat God daar waar je bent bij je is.  

 

Babylon kan vele vormen hebben.  

Babylon kan een levensfase zijn  

die beklemmend is en  

waar je niet meer uit komt.  

 

Babylon kan een ziekte zijn die zich nestelt in je lijf  

en je zult er mee moeten leven  

dat die nooit meer weggaat.  

 

God is daar ook, en er kan iets goeds van je uitgaan...! 

 

 

Babylon kan ook de situatie zijn  

waarin wij als kerk verkeren tegenwoordig.  

 

De kerk, dat is geen sterk verhaal meer in onze tijd.  

Dat is teruggang, krimp,  

verliezen van vaste vormen en gewoonten.  

 

Misschien moeten we de boodschap van Jeremia  

ook wel toelaten.  

Ga je bestaan niet vullen met verlangen  

naar wat er niet meer is.  

 

Het verlangen naar de gouden tijden van de kerk,  

volle kerken, veel kinderen,  

bruisende activiteiten door de week.  

 

Blijf niet verlangen naar vroegere tijden,  

blijf niet dromen van herstel  

van voorbije vormen en gewoonten.  

De jeugd weer in de kerk krijgen.  

Niet blijven denken dat we er wel weer komen.  



 

Maar zien hoe je in de nieuwe situatie  

van betekenis kunt zijn. 

 

Stefan Paas, een christelijke verhalenverteller van nu,  

schreef:  

 

als je aan de wereld niet kan ontsnappen,  

en haar niet kan veranderen,  

is er nog een mogelijkheid:  

vredelievend en gelovig aanwezig zijn.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 319, 1.5.6.7.   Alles wat er staat geschreven... 
 


