
zondag 3 maart 2024 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector)   Jeremia 26, 1-19 

Jeremia 26, 1-19 
1  In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER 
de volgende woorden tot Jeremia: 2  ‘Dit zegt de HEER: Ga in de voorhof van mijn tempel staan 
en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om zich in de tempel voor Mij neer te 
buigen. Zeg hun alles wat Ik je opdraag en laat niets achterwege. 3  Misschien zullen ze luisteren 
en met hun kwalijke praktijken breken. Dan zal Ik afzien van het onheil waarmee Ik hen wil 
treffen vanwege hun kwalijke praktijken. 4  Zeg tegen hen: Dit zegt de HEER: Als jullie niet naar 
Mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die Ik je gegeven heb 5  en niet luisteren naar mijn 
dienaren, de profeten, die Ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof 
waren, 6  dan zal Ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de 
naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken.’ 7  De priesters, de profeten en alle andere 
aanwezigen in de tempel hoorden Jeremia deze woorden spreken. 8  Nadat hij tegen hen gezegd 
had wat de HEER hem had opgedragen, grepen ze hem vast. ‘Sterven moet jij!’ riepen ze. 9  ‘Hoe 
durf je in de naam van de HEER te profeteren dat het deze tempel zal vergaan als Silo en dat deze 
stad een ruïne wordt waar niemand nog zal wonen?’ Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia 
te hoop. 10  Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het koninklijk 
paleis naar de tempel en namen ze plaats in het nieuwe poortgebouw. 11  De priesters en de 
profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere aanwezigen: ‘Deze man 
verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat hij over deze stad heeft geprofeteerd.’ 12  
Jeremia antwoordde: ‘Het is de HEER die mij gezonden heeft om te profeteren wat u over deze 
tempel en deze stad hebt gehoord. 13  Beter daarom uw leven en luister naar de HEER, uw God, 
opdat Hij afziet van het onheil dat Hij u heeft aangekondigd. 14  Wat mijzelf betreft: ik ben in uw 
handen, u kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. 15  Maar besef wel dat u door mij 
te doden onschuldig bloed vergiet, waarvoor uzelf, deze stad en haar inwoners zullen boeten, 
want werkelijk, de HEER heeft mij gestuurd om u te waarschuwen.’ 16  Toen zeiden de leiders 
en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten: ‘Deze man kan niet ter dood 
gebracht worden, want hij heeft in de naam van de HEER, onze God, tot ons gesproken.’ 17  En 
enkele van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het samengestroomde volk: 18  
‘Toen Hizkia koning van Juda was trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk 
van Juda: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De Sion zal als een akker worden 
omgeploegd, Jeruzalem zal een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.” 19  
Maar hebben koning Hizkia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hizkia had 
ontzag voor de HEER en wist Hem gunstig te stemmen, zodat de HEER afzag van het onheil dat 
Hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af!’ 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
lied Liedboek 177, 1.2.3.   Daar komt de man uit Anatot... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 2, 13-22 
Johannes 2, 13-22 
13  Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. 14  Daar trof Hij op het 
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 
altijd zaten. 15  Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 
schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 
16  en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn 
Vader!’ 17  Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal 
Mij verteren.’ 18  Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 



19  Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20  ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en 
U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21  Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 
22  Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij 
geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 
 
lied  Liedboek 1001, 1.2.   De wijze woorden... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

—-preek onthouden—— 

 

Als u straks weer naar huis gaat,  

is er dan thuis iemand die aan u vraagt:  

"En: waar ging de preek over?".  

 

Ja, ik kan me dat niet meer voorstellen,  

het is ook niet nodig want  

iedereen kan de kerkdienst online volgen tegenwoordig.  

 

Maar er is een tijd geweest in het kerkelijk wereldje  

waarin het niet zo vreemd gevonden werd  

dat je thuis verslag deed.  

 

Ik heb mensen horen vertellen dat ze  

meer in beslag waren genomen door  

hoe ze het thuis moesten vertellen  

dan door de vraag wat de woorden hen zelf te zeggen hadden.  

 

Dominees hielpen daar ook aan mee  

doordat ze hun preek netjes in drie delen opdeelden,  

met titelaanduiding van elk deel.  

Dan had je al een beetje houvast.  

 

Ik heb nooit gehoord dat thuisblijvers daarna de dominee belden  

om te checken of het verhaal  

echt goed was doorgegeven.  

Waarschijnlijk werden er niet zulke spectaculaire dingen gezegd  

dat je kon gaan twijfelen  

aan de goede bedoelingen van de voorganger.  

 

°°°°° 

Het Schriftgedeelte uit het oude testament dat we hebben gehoord  

heeft in sommige Bijbeluitgaven als titel:  

de tempelpreek van Jeremia.  



 

Eigenlijk is deze tekst een samenvatting van die preek,  

als je de hele tempelpreek wil lezen  

moet je naar hoofdstuk 7.  

 

In de tekst van nu gaat het meer om de reacties op die tempelpreek.  

Priesters en profeten, zo staat er,  

zitten in de tempel en horen de woorden  

van Jeremia aan.  

 

Maar hun geheugen is niet zo best,  

want uit hun reactie blijkt:  

ze zijn nog in de tempel en 

ze zijn de eerste helft van de preek alweer vergeten.  

 

 

“Hoe durft die man het in zijn hoofd te halen  

om de tempel waarin we hier zijn  

te vergelijken met de tempel van Silo,  

die tot een ruïne is geworden?”  

 

Maar dat had Jeremia niet gezegd.  

Hij had in het begin gezegd:  

"ALS jullie niet je gedrag veranderen,  

DAN zal het deze tempel vergaan als die van Silo destijds".  

 

Ze hebben wel gehoord dat het een onheilsaankondiging was,  

maar ze zijn vergeten dat het  

een voorwaardelijk geformuleerde aankondiging was.  

 

Ja, het kan gauw misgaan met het onthouden van preken.  

Als je iets zegt waar mensen van schrikken,  

dan weet iedereen zich dat te herinneren.  

Al het andere verdwijnt dan naar de achtergrond.   

 

 

Ze hebben hier in de tempel  

de eerste helft van de preek vergeten,  

en in het deel dat ze wel onthouden hebben  

citeren ze Jeremia verkeerd.  

‘Deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen  

wat hij over deze stad heeft geprofeteerd.’ 

 - zo zeggen ze van hem (vers 11). 

Dat heet hij niet gezegd. 

Jeremia had het niet over de stad, maar over de tempel (vers 6). 

 

In hun opwinding kiezen ze voor het gemak ook maar  



voor een grondgedachte die je wel vaker treft,  

namelijk dat een profeet niets anders doet  

dan te zeggen wat er gaat gebeuren. 

 

Maar dat doen profeten niet.  

De woorden van Jeremia zijn niet een aankondiging  

van wat er gaat gebeuren,  

maar van wat er moet gebeuren  

met de mensen die dit horen. 

 

Een profeet zegt niet wat je boven het hoofd hangt  

maar wat je te doen staat.  

 

Maar dat hebben ze niet opgepakt uit de preek van Jeremia.  

 

 

——tempel—- 

 

Jezus van Nazareth doet de mensen denken  

aan Jeremia van Anatoth. 

Ze hebben veel gemeen. 

 

Ze zoeken beiden het hart van de mensen,  

niet de buitenkant. 

‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’  

zo vroeg Jezus. 

Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper,  

anderen Elia, weer anderen Jeremia  

of een van de andere profeten.’ (Mt 16, 13v) 

 

Jezus, een profeet, net als Jeremia gericht op zuivering,  

God toelaten in je hart. 

 

Jezus is ook geen diplomaat. 

 

Ook hij wil dat mensen zich laten raken  

door de woorden van God.  

Dat ze God zoeken in gebed.  

 

Ook hij ervaart de oppervlakkig geworden  

godsdienstigheid op het tempelplein  

Dat is de plek voor godsontmoeting,  

maar  

het is een handelsplaats geworden.  

 

Inwisselen van handelsmunten tegen tempelgeld,  

verkopen van dieren voor de offers 



 - de bedoeling is goed,  

maar het is totaal uit de hand gelopen.  

 

Jezus wordt ontzettend kwaad,  

zijn reactie kunnen we moeilijk rijmen  

met het beeld van de zachtaardige Jezus.  

 

 

Hier heerst niet meer de geest van het zoeken van God,  

merkt Jezus.  

Hier heerst de geest van verdienmodellen,  

winst maken, kwartaalcijfers.  

 

Hier wordt een ander lof gezongen  

dan de lofzang voor de God van Israël.  

Hier wordt aan andere goden geofferd.  

 

Inwisselen en verkopen hadden een goede bedoeling,  

maar het is uit de hand gelopen  

en dominant geworden.  

 

Er is daar geen sfeer meer van zoeken naar God.  

Het is geen heilige plaats meer.  

 

°°°°° 

Misschien goed om ons ook even af te vragen:  

 

Deze plek hier, waar wij samenkomen,  

het Kruispunt: is dat een heilig huis voor ons?  

 

Komen we hier in de sfeer dat het om God gaat,  

als we binnenkomen?  

 

De inrichting, de dingen die hier staan,  

wat zeggen die over ons gemeenschappelijk  

gedeeld geloof?  

De omgang met elkaar hier - wat zegt die over wat we geloven?  

 

En wat zouden we hier absoluut niet willen hebben?  

 

Zijn er dingen op het tempelplein komen te staan  

die hier niet horen?  

 

Zijn er dingen op je eigen, persoonlijk, tempelplein,  

komen te staan die daar te veel ruimte innemen  

en aandacht naar zich toe trekken,  

 



dingen die in de loop van de tijd tussen God en jou  

zijn komen te staan, veel te groot geworden,  

veel te veeleisend,  

veel te veel offers verlangend? 

 

 

——profeet—- 

 

Jeremia wordt met de dood bedreigd.  

Terwijl Jeremia niets nieuws zegt.  

Hij herinnert aan eerder gemaakte afspraken.  

Onder Josia... Dtn 28,30 en 2 Kon 23,1-3.  

Komt dus niet uit de lucht vallen wat hij zegt.  

 

Deze profeet moet sterven, zeggen de priesters en profeten.  

Bij Jezus zal het ook niet lang meer duren  

of de oppositie gaat zich formeren  

om hem ter dood te brengen.  

 

Mensen, profeten, zoals Jezus en zoals Jeremia 

hebben het moeilijk tussen de oppervlakkige mensen 

Want zij zijn niet gericht op wat je ergens van vindt 

maar op wat je ten diepste bezielt. 

 

Ik spreek echt de woorden van God. Zegt Jeremia.  

Reageer nou op de boodschap en niet  

op de verontwaardiging eromheen.  

 

Doe daar iets mee, reageer op de woorden,  

en niet op mijn persoon.  

 

God wil dat jullie omkeren.  

Bedenken, bezinnen, bekeren.  

Ik ben alleen de boodschapper. 

Daar kun je van alles van vinden, 

maar dat verandert de boodschap niet. 

 

 

Het profetenwoord doelt op bekering.  

Je kunt wel de brenger van de boodschap  

tot oorzaak van het kwaad verklaren,  

maar dan reageer je nog niet op w 

at God jullie wil zeggen.  

 

Degene die de brandweer roept is nog niet de brandstichter.  

Reageer op wat God tegen jullie wil zeggen. 

 



 

Hoe het met Jeremia afgelopen is?  

Hij heeft het ternauwernood overleefd.  

Priesters en profeten wilden hem de dood aandoen,  

maar de seculiere leiders van het volk  

waren verstandiger.  

 

Hadden een beter geheugen.  

 

Beter onthouden wat vroeger in eenzelfde situatie  

het verstandige was geweest.  

 

 

 

—-raken—- 

 

Nu zouden wij dezelfde fout kunnen maken  

als de mensen die Jezus bezig zagen  

en die naar Jeremia luisterden.  

 

Je kunt je blijven ergeren aan Jezus  

die met spullen gaat gooien.  

Je kunt je ook ergeren aan de hoorders in de tempel,  

die zo slecht luisteren naar de preek van Jeremia  

dat ze vreselijke dingen in hun hoofd halen. 

 

 

Maar beter is het dat we ons laten raken  

door woorden van God.  

 

Beter is het om hier in het Kruispunt  

- en op andere plaatsen -  

God te zoeken,  

en je in te stellen op wat hij van je wil, in gebed.  

 

Beter is het als we naar mogelijkheden zoeken  

om met ons leven antwoord te geven  

op de bedoelingen van God.  

 

En ons daarvoor ook af en toe van ons stuk te laten brengen.  

 

 

Beter is het om niet te blijven hangen  

in een vrijblijvende discussie  

over wat je er van vindt dat de profeet  

gezegd of gedaan heeft,  

of er iets gelukkig of ongelukkig is gezegd,  



wie er binnen de perken is gebleven  

en wie er buiten zijn boekje is gegaan.  

 

Beter je laten raken door woorden van God.  

Je laten uitnodigen om kritisch te kijken naar jezelf.  

Wat bezielt je werkelijk?  

Wat drijft je?  

Wat moet anders?  

 

Wat staat je omgaan met God in de weg?  

 

Laten we de woorden van God ruimte geven in ons. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 825, 1. 5. 8.   De wereld is van hem vervuld... 
 


