
zondag 25 februari 2024 in het Kruispunt 
50 jaar contacten Burkina Faso 

 
 

 
lezing oude testament  1 Koningen 19, 9-18     
 (gelezen in het Frans door Francoise, projecteren in NL) 
1 Kon 19, 9-18 

...Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10  Elia 
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse 
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren 
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op 
mijn leven voorzien.’ 11  ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ 
En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de 
bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. 
Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12  
Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het 
gefluister van een zachte bries. 13  Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. 
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen 
hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14  Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor 
de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen 
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15  De HEER zei tegen Elia: ‘Keer 
terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van 
Aram zalven. 16  Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon 
van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17  Wie ontkomt aan het 
zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal 
gedood worden door Elisa. 18  Maar Ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten die niet voor 
Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 
 
lied Liedboek 314   Here Jezus, om uw woord... 
 (couplet 1 en 2 in NL, couplet 3 in F) 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 9, 2-10 
Mk 9, 2-10 

2  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar 
ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, 3  zijn kleren gingen 
helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4  
Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5  Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een 
voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze 
waren door schrik overweldigd. 7  Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ 8  Ze keken om zich heen en zagen 
opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.  
9  Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze 
hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10  Ze namen zijn 
woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding 
uit de dood.  
 
lied  Liedboek 650   De aarde is vervuld... 
 (couplet 1.2.3.4. in NL, couplet 7 in F) 
 
 



uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---bemoedigend— 

 

Over een bemoedigende ervaring  

lezen we in het evangelie.  

Een heel bijzondere ervaring ook,  

een openbaringsmoment,  

een flits waarin alle dingen in elkaar passen.  

 

Jezus wordt in hemels licht gezet,  

een opsteker is dat voor hem en de leerlingen,  

een bemoediging op zijn tocht naar Jeruzalem  

waar hem niets goeds te wachten staat.  

 

En de leerlingen van Jezus nemen ook Mozes en Elia waar  

Elia, de profeet,  

die ook een bemoedigende ervaring nodig had.  

Daar gaan we naar kijken. 

 

 

--succes— 

 

Dat is eigenlijk heel vreemd,  

dat de profeet Elia een bemoediging nodig heeft.  

 

Want hij kan een gigantisch succes  

in zijn biografie bijschrijven.  

 

Er is een, laten we zeggen, wedstrijd geweest.  

Een wedstrijd tussen 450 profeten van de  

gewelds- en vruchtbaarheidsreligie van Baäl  

aan de ene kant,  

en Elia,  

enig profeet van de God van Israël  

aan de andere kant.  

 

En, om kort te gaan, hij heeft dat gevecht gewonnen.  

 

De verkeerde profeten zijn afgedropen,  

en hij, godsstrijder Elia,  

is de flitsende overwinnaar.  

 

Dan moet je er toch weer een poosje tegen kunnen,  



zou je zeggen, daar kun je toch op teren?  

 

°°°°° 

 

Maar het is helemaal de andere kant uitgegaan.  

 

Elia heeft last van iets waar veel mensen last van hebben:  

dat er totaal geen aandacht lijkt te zijn  

voor wat je gedaan hebt aan  

goede en voorbeeldige dingen.  

 

Geen aandacht.  

Het is alsof dat daverende succes  

zich tegen hem keert.  

En allerlei vragen komen bij hem op.  

 

Is geloven in God überhaupt wel iets van competitie?  

Is dit wel een overwinning?  

Zolang koningin Izebel, nog steeds  

aanhanger van geweldsoplossingen,  

hem nog naar het leven staat?  

 

Hij heeft, zeg maar, 450 profeten in de pan gehakt  

en hun ongelijk bewezen.  

 

Maar hij is wel de enige die daar blij mee is.  

Er is verder niemand.  

Waar is het dan voor, als je de enige bent?  

 

Wat moet ik hier nog?               Wat doe ik hier nog? 

 

Wat doe ik hier nog, dat is zijn vraag.  

 

Die vraag komt eigenlijk van de andere kant,  

zo is het verhaal,  

de vraag komt uit de hemel:  

 

“Wat doe je hier, Elia?” - Ja, dat is het nou net. 

 

Dat kan hij nog helemaal niet zeggen.  

 

Hij kan alleen maar zeggen wat er gebeurd is. 

 

 “Ik heb zo mijn best gedaan” en  

“Zij hebben u allen verlaten, ik alleen ben over  

- en ze staan me naar het leven”.  

 



Ik ben de enige die nog in u gelooft, God, zegt hij eigenlijk.  

 

En wat hij ook zegt, het refrein is altijd:  

Ik ben als enige over, er is verder niemand,  

ik zie het niet meer zitten. 

 

 

 

—--depri--- 

 

En dan zie je God in de rol van de therapeut.  

 

Hij stuurt eerst een engel langs  

die hem eten en drinken brengt.  

Verder niets.  

 

Heel voorzichtig gaat hij daarna een gesprek aan met zijn profeet.  

 

(Ja, in dit gedeelte van de Bijbel is het nog niet vreemd  

dat God en mensen direct met elkaar spreken).  

 

Dat gesprek eindigt met een antwoord  

op het mantra van Elia: ik ben de enige.  

 

Nee, Elia, je bent niet de enige.  

Er zijn er nog zevenduizend die aan jouw kant staan.  

Je hebt nog medestanders, meer dan je denkt!  

 

Je hebt er wel heel erg zwart tegenaan gekeken.  

 

Een opsteker voor Elia. Hij is echt niet de enige.  

Er zijn er nog velen die niet voor de geweldsreligie van Baäl buigen. 

 

°°°°° 

In Burkina Faso is er geen koningin die Izebel heet,  

maar het land wordt geteisterd  

door geweld en terreur.  

Er zijn gebieden waar je beter niet kunt komen.  

 

Een terreur die zich vaak van religie bedient  

om zich te legitimeren.  

Dat werkt daar beter dan hier,  

het is een land waar religie overal aanwezig is.  

 

 

Ik ben daar zelf nooit geweest.  

 



Maar in januari hadden wij hier een oecumenische kerkdienst  

waarvoor het materiaal  

van christenen uit Burkina Faso kwam.  

 

Ze hebben daar veel moeten overwinnen,  

aan wantrouwen en aan angst,  

om samen,  

vanuit verschillende groepen,  

de liturgische teksten en gebeden samen te stellen.  

 

In een situatie waar het risico  

op het ontstaan van conflict heel hoog is  

was die samenwerking allesbehalve vanzelfsprekend.  

 

En het was de ervaring die ze door wilden geven  

ook naar de kerken in het Westen:  

je hebt medestanders,  

je bent niet alleen,  

je kunt elkaar opzoeken,  

spreken met elkaar over wat je inspireert,  

en dan groeit er iets goeds,  

samen ben je sterk  

- ik zeg het nu met mijn eigen woorden.  

 

Ik noem die ervaring vanmorgen een Elia-ervaring.  

 

Er is veel geweld om je heen, maar let op de mensen  

die niet buigen voor religieus geweld,  

die niet door wantrouwen worden aangestuurd  

maar de vrede en verbinding zoeken,  

je hebt medestanders.  

 

Het samen voorbereiden van het materiaal  

was voor de geweld geplaagde mensen in B F  

een opsteker,  

een "oecumenische bekering" zo staat in het boekje. 

 

 

 

---zacht-—- 

 

Voordat het bij Elia zover was  

dat hij kon horen dat hij medestanders had,  

was er wel iets nodig.  

 

Zijn aandacht voor, misschien moet je zeggen:  

zijn obsessie met het overweldigende,  



met vuur uit de hemel en trillende grond,  

moest tot bedaren worden gebracht.  

 

Alles was machtig en overweldigend geweest,  

en nu moest de aandacht naar de andere kant,  

naar het voorzichtige,  

tastende,  

naar de stille aanwezigheid van God.  

 

Er staat niet dat God NOOIT in aardbeving,  

vuur en onweer waargenomen kan worden,  

de plek waar Elia staat  

is ook de plek waar het ooit gebeurde,  

de geboden van God voor de mensen,  

omgeven met veel vuur en rook  

vanaf de berg  

- godsverschijning in kracht en veel sensatie.  

 

Maar nu de andere kant.  

 

God wordt ervaarbaar voor Elia in 

 "een stem van verfijnde stilte".  

 

Weer de vraag: wat doe je hier, Elia?  

 

En hij zegt zijn refrein op:  

ik ben alleen,  

er is niemand die aandacht heeft voor wat ik doe,  

- en God zegt: kom er uit.  

 

Daar staat een woord dat in het Hebreeuws  

voor het opgaan van de zon wordt gebruikt.  

 

Kom er uit, Elia, ga op! 

 

°°°°° 

 

In de zachte stilte kan Elia pas horen hoe het verder gaat.  

 

Hij heeft een opdracht,  

hij heeft nog iets te doen.  

 

Ja, mensen tot koning zalven.  

In politieke zin actief worden dus. 

 

 

 



--gedenken-- 

 

Reminiscere heet deze tweede zondag van de veertig-dagen-tijd.  

Gedenk.  

 

Gedenken is zo belangrijk.  

Je weer te binnen roepen wat je hebt ervaren van God.  

 

Waarschijnlijk heeft Elia deze ervaring  

nog vele malen in zijn leven  

weer opgeroepen.  

 

Hoe het hem duidelijk werd  

dat hij niet de enige overgeblevene was.  

 

Hoe hij weer wist waar hij er voor was  

en wat hij moest doen.  

 

En vermoedelijk heeft ook Jezus,  

of anders wel zijn leerlingen,  

die lichtervaring op de berg weer opgeroepen,  

en vooral die stem.  

Om te kunnen blijven hopen en verwachten,  

om kracht te ontvangen bij tegenslag.  

 

 

En ik denk dat we dat allen op punten in ons leven nodig hebben.  

 

Als je levenslust en je idealen het niet meer doen,  

zoals bij Elia.  

 

Als tegenslagen, problemen, verlies, crisis  

je leven bepaalt,  

en de teleurstelling en de vertwijfeling  

op de loer ligt.  

 

Als je zekerheden je uit handen worden geslagen.  

Als je alleen over bent.  

Niemand vraagt naar wat je doet en meemaakt.  

 

Als je dan gaat zoeken naar God.  

Naar hoe je nu iets van God zou kunnen merken.  

 

Dat je dan blijft vragen naar God,  

ook al laat hij zich niet zien op de manier  

die je zou willen, of zou verwachten.  

 



En vooral: denk aan je medestanders!  

Je bent niet alleen overgebleven,  

 

je bent niet de enige  

die naar toekomst en inspiratie zoekt.  

 

Zo, denk ik, kun je moeilijke tijden tegemoet treden:  

de stilte toelaten,  

je medestanders niet vergeten.  

 

Betekenisvolle stilte, menselijke warmte, goddelijk licht. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 981   Zolang er mensen zijn op aarde... 
 (couplet 1.2.3.4. in NL, couplet 5 in F) 
 


