
zondag 7 januari 2024 in het Kruispunt 
 
lezing oude testament (lector)  Jesaja 60, 1-6 
 Jesaja 60, 1-6 
1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4 Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

 
lied Liedboek 453, 1. 2. 3.  Wachters van de tijd... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteüs 2, 1-12 
 Matteus 2, 1-12 
1 Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er 
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs 
geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3 Koning 
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In 
Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in 
het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort 
die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met 
de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden 
hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9 Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen 
ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de 
plaats waar het kind was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen 
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind 
neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook 
en mirre. 12 En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug 
moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

 
lied  Liedboek 518, 1.2.3.   Hoe helder straalt de morgenster... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---navigatie--- 



 

Hebt u wel eens meegemaakt  

dat de navigatie in uw auto  

helemaal op hol slaat?  

Je wordt b.v. naar rechts gestuurd  

en als je dat hebt gedaan  

weer terug?  

Of je zou midden door een vijver moeten rijden?  

Het apparaat ziet een weg waar geen weg is?  

Of andersom, ziet geen weg  

waar je eigenlijk langs moet?  

 

Als dat gebeurt, dan  

is het kaartmateriaal niet up-te-date  

óf 

vangt het apparaat de satellietsignalen  

niet goed op en kan dus niet goed zien waar u bent.  

 

En waarschijnlijk zijn er nog veel meer oorzaken... 

 

 

 

 

De magiërs over wie we lezen vanmorgen,  

zo zou je kunnen zeggen,  

hebben ook last van uitgevallen navigatie.  

 

Ze zijn uit het oosten gekomen,  

van heel ver, en ze zijn een ster gevolgd.  

Ze zijn op die manier ook in het land 

aangekomen waar ze moeten zijn.  

En natuurlijk zoek je dan de hoofdstad van dat land op,  

want daar is de regering te vinden.  

Een koningszoon – dan moet de koning het weten. 

Ze komen in Jeruzalem en daar valt dus de navigatie uit.  

De ster is niet meer te zien.  

 

Nadat ze in Jeruzalem allerlei reacties hebben opgeroepen  

en een richting aanwijzing hebben  

weten te bemachtigen,  

gaan ze de stad weer uit.  

 

Zodra ze Jeruzalem uit zijn doet de navigatie het ook weer.  

Diepe vreugde grijpt hen aan.  

De ster is weer te zien. 

 

Mooi verhaal, denkt u nu misschien,  



maar het gaat toch niet  

over navigatie in dit verhaal?  

 

Nee, dat is ook zo, maar pas op:  

het gaat wel over gevoeligheid voor signalen 

die er zijn. 

 

Niet over gevoeligheid voor satellietsignalen,  

maar wel om gevoeligheid voor  

wat er religieus gezien aan de hand is.  

 

En het verhaal lijkt ons te vertellen dat die gevoeligheid er is  

bij mensen van wie je het allerminst zou verwachten,  

en dat die afwezig is bij mensen  

die er dagelijks mee omgaan.  

 

Dat is nogal wat. 

 

 

---gevoelig Babylon--- 

 

De magiërs, zoals ze ons door Mattheus worden beschreven,  

zijn doordrongen van het besef  

dat dit nieuwgeboren kind  

iets met hun persoonlijk levenslot te maken heeft.  

Zij zijn aangeraakt en zij moeten gaan, dat voelen ze. 

 

Het is moeilijk te zeggen waarom ze daarvan doordrongen zijn.  

Het is ook niet helemaal duidelijk  

wat de ontmoeting met dit kind  

met hen zelf gedaan heeft.  

 

Ik had daar graag wat over gelezen.  

Wat was er anders met of in hen,  

na deze ontmoeting?  

 

 

Ze komen van ver, uit het Oosten vandaan.  

 

In het Oosten ligt Babylon, vanuit Israël gezien.  

Daar had men verstand van de sterren,  

en je moet daarbij bedenken  

dat er in die tijd nog geen verschil bestond  

tussen astrologie en astronomie,  

het voorspellen van lotgevallen en de berekening.  

 

Je kunt de sporen daarvan nog zien:  



Genesis werd geschreven ten tijde van 

de Babylonische ballingschap en  

in het scheppingsverhaal zit kritiek  

op het verbinden van lotgevallen  

met de hemellichamen:  

de sterren worden op de vierde dag aan de hemel gezet,  

terwijl het licht er al aan het begin is.  

 

Denk niet te groot over de invloed van sterren,  

wil dat zeggen. Maak je los van het denken 

van Babylon.  

 

En in hetzelfde boek krijgt Abraham te horen  

dat hij moet vertrekken uit een plek  

die later in Babylon lag en dat  

zijn nageslacht ooit zo talrijk  

als de sterren zou zijn.  

 

Ik heb gelezen dat in Babylon de stille overtuiging heerste  

dat ieder mens een ster had.  

Als je geboren wordt, verschijnt je ster  

en als je sterft verdwijnt die weer.  

 

“Wij hebben zijn ster gezien” zeggen de magiërs. 

 

 

---ongevoelig Jeruzalem--- 

 

De magiërs zijn in ieder geval gevoelig  

voor die signalen.  

Maar de mensen in Jeruzalem weten van niets  

en blijven onverschillig.  

 

Dat een mens als Herodes zich niet laat raken,  

zal de lezers niet hebben verbaasd.  

Herodes was bang dat hij van de troon zou worden gestoten.  

Hij had daarom al drie van zijn zonen  

én zijn echtgenote vermoord.  

 

Maar ook Schriftgeleerden zien niet wat de wijzen zien.  

Ze pikken de signalen niet op. 

 

Niet dat ze het niet weten te verklaren.  

Ze weten de schriften van de profeten die ernaar verwijzen.  

Ze kunnen de magiërs aanwijzingen geven. 

 

 Ze weten waarom op die plaats,  



en ze weten wie het heeft gezegd  

- maar dat was het dan.  

 

Het raakt ze niet. Ongevoelig voor de signalen. 

 

 

---Mt over Jeruzalem--- 

 

Mattheus denkt niet positief over Jeruzalem.  

Geen wonder dat de magiërs daar de weg kwijt zijn.  

In Jeruzalem vallen namelijk alle navigatiesystemen uit.  

 

Onder Herodes is Jeruzalem niet  

het stralend middelpunt van de volken  

dat Jesaja voor ogen staat  

- we hebben de tekst gehoord –  

maar de plek waar je het zicht op het licht kwijtraakt.  

 

In Jeruzalem gaat het teveel op de manier van Herodes.  

Daar gaat het om de macht.  

Niet om het zoeken van God.  

 

In Jeruzalem is het aardedonker,  

daar is geen licht te vinden.  

Daar gaan alle sterren uit.  

Voor Mattheus is Jeruzalem de plek  

van de oriëntatieloosheid,  

de plek van de godsverduistering.  

 

Jeruzalem die de prefeten doodt  

en stenigt die tot je gezonden zijn  

- zal Jezus later zeggen...  

 

 

---2 polen--- 

 

Ja, de magiërs worden pas wijzer  

nadat er in de profeten gekeken is.  

Zonder de Schriften van Israël vind je de Messias niet.  

Dat is de ene kant. 

 

De andere kant is:  

kennis van de Schriften is geen garantie  

voor betrokkenheid.  

 

De Schriftgeleerden komen niet op het idee  

om mee te gaan zoeken.  



Ze zijn degenen die weten, ze zoeken niet. 

 

 

Religieuze mensen verstaan de religieuze tekens niet  

waar niet-religieuzen blij van worden.  

Een sensitiviteit die kwijt is geraakt?  

 

Die aantrekkingskracht die de magiërs hebben opgevangen  

en die hen heeft aangezet om op weg te gaan  

zegt de Schriftgeleerden blijkbaar totaal niets.  

 

Zou het een teleurstelling voor de Godzoekers zijn geweest?  

 

Zoals het ook vandaag vaak een grote teleurstelling is  

bij mensen die op zoek naar spiritualiteit  

in hun leven zijn  

en dan christenen treffen  

die vooral op alle vragen  

een afdoende antwoord hebben  

en alles weten te verklaren.  

Het helpt niet, het brengt je niet dichter bij God.  

Je leert er het zoeken niet van. 

 

 

Logisch dat Herodes er van schrikt.  

De magiërs weten blijkbaar méér  

dan de mensen in Jeruzalem:  

ze willen weten wáár de nieuwe koning te vinden is,  

al het andere weten zij al.  

 

Zij weten iets dat Herodes niet weet.  

Ze voelen iets wat Herodes niet voelt.  

 

Maar dat de Schriftgeleerden onverschillig blijven... 

 

 

---aantrekkingskracht--- 

 

Driekoningen is het feest gaan heten,  

de traditie heeft koningen gemaakt  

van de magiërs.  

Maar dat staat niet bij Mattheus.  

 

Je kunt ze ook beter geen koningen noemen.  

 

Het is niet het uitoefenen van macht  

wat wij van hen te zien krijgen. 



 

Het zijn meer god zoekers dan regenten.  

Ze laten zich door koningsoverwegingen  

juist níet van de wijs brengen.  

 

Ze hebben eigenlijk ook geen boodschap aan Herodes. 

Ook niet aan de paniek die er bij hem ontstaat.  

Want zij volgen een ster,  

en sterren luisteren niet naar mensen,  

ook niet naar koningen.  

 

Koningen gaan regeren,  

gaan anderen leiden,  

maar wijzen, magiërs, zijn zoekers, 

 

die láten zich leiden,  

die willen ontdekken,  

niet controleren.  

 

Misschien raak je de gevoeligheid voor zulke signalen kwijt  

als je teveel op de manier  

van koning Herodes gaat denken.  

 

 

 

 

 

Mattheus begint zijn evangelie met een geslachtsregister in hst. 1.  

Zo maakt hij duidelijk:  

Jezus komt voort uit de Joodse traditie,  

hij is een zoon van Abraham.  

 

Maar hier in hst 2 zegt hij er meteen bij:  

hij is er niet alleen voor Joden,  

de uiteinden van de aarde  

worden aangetrokken door zijn verschijnen.  

 

Er gaat een inspiratie van hem uit die geen grenzen kent.  

Aan de andere kant van de wereld  

worden de signalen opgevangen.  

In hem is een kracht aanwezig  

die mensen aantrekt.  

 

Voordat er ook maar één visser  

bij het meer van Galilea door Jezus geroepen is  

om hem te volgen  

komen de einden van de aarde  



al bij hem op bezoek,  

 

- niet geroepen maar aangetrokken,  

gefascineerd door deze mens  

die daar is in het licht van God.  

Het licht van God is zichtbaar, zegt Mattheus.  

 

 

Het is een licht dat wordt opgevangen  

door gevoelige mensen over heel de aarde,  

mensen van verre die er niets mee hebben,  

voelen dat dit iets betekent.  

 

Ze hebben er wat voor over om op reis te gaan  

om hun hart te laten spreken.  

 

 

---gevoelig?--- 

 

Zijn wij er gevoelig voor?  

Voor wat er van Jezus uitgaat?  

Kunnen wij fascinatie met hem verbinden? 

Zouden we hem willen aanbidden? 

Zouden we hem iets van onszelf willen geven? 

 

Als de meest vreemde figuren  

uit de meest verdachte streken  

de aantrekkingskracht van dit kind  

met hun antennes opvangen  

en op zoek gaan  

- wat doen wij er dan mee?  

 

Vangen wij ook iets op van zijn betekenis  

en laten we dat een rol spelen  

op onze levensweg?  

Ben je ook een zoeker?  

 

Wil je ook ontdekken?  

Met hem is het licht van God in de wereld gekomen.  

Als de meest vreemde of verdachte figuren  

er een lange reis voor over hebben,  

wat heb jij er dan voor over?  

 

Laat je door deze koning inspireren,  

laat hem werkelijk koning zijn,  

niet op de manier van Herodes,  

maar koning in je handelen en in je hart.  



 

Zoals gezegd: 

Ik had graag iets gelezen over  

wat er nu precies met deze magiërs 

 is veranderd door de ontmoeting met Jezus.  

Daar lezen we niets over.  

 

Maar het lijkt er op dat Mattheus wil zeggen  

dat ze er wel andere mensen door zijn geworden.  

 

Misschien is dat wat er gebeurt  

als je zijn nabijheid opzoekt.  

 

Wie naar hem komt wordt een ander mens  

- je kunt niet meer de weg terug  

die je kwam,  

je kunt niet meer langs Herodes.  

 

Laat je raken door dit kind, laat je door dit kind verbinden met God. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 506   Wij trekken in een lange stoet... 
 
 


