zondag 31 december 2023 in het Kruispunt

lezing oude testament (lector) Jesaja 61,10-62,3
Jesaja 61,10 - 62,3

61 10 Ikvind grote vreugde in de HEER,

mijn hele wezen jubelt om mijn God.

Hij deed mij het kleed van de redding aan,

hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,

zoals een bruidegom een kroon opzet,

zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,

zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,

zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen

en glorie voor het oog van alle volken.

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,

omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt

en de fakkel van haar redding brandt.

2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,

alle koningen je luister.

Men zal je noemen bij een nieuwe naam

die de HEER zelf heeft bepaald.

3 Je zult een schitterende kroon zijn

in de hand van de HEER,

een koninklijke tulband

in de hand van je God.

lied Liedboek 176, 1.2.3. Om Sions wil...

lezing nieuwe testament (lector) Lucas 2,33-40

Lukas 2, 33-40
33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. 34 Simeon
zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israél vanwege Hem ten val
zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, 35 en zelf
zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht
komen.” 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze
was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze
was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht
diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en
sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles
overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun
woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods
genade rustte op Hem.

lied Liedboek 517, 1.2.3. Christus, uit God geboren...

uitleg en overweging

Gemeente, lieve mensen van onze Heer,



---verbazing?---

Dat is een raar begin van de evangelielezing natuurlijk.
Het begint met verbazing van de ouders van Jezus.
Dan wil je weten waarover.

Zij verbazen zich over de woorden van Simeon,
die hij vilak daarvoor had uitgesproken.

Over heil en heerlijkheid en openbaring,
dat allemaal zag Simeon uitgaan van Jezus.

De lezing focust verder op Hanna,

maar neemt nog wel

andere woorden van Simeon mee:

de woorden die Jezus als een kiem van tegenspraak zien.

—balanceren---
Eerst nog iets anders.

Velen van u weten dat we een poosje geleden
een serie bijeenkomsten hadden

met collega's uit de regio Helmond

over "balanceren in de ouderdom”.

Mijn thema was toen: de wijsheid van de ouderdom.

Waar het ook om de vraag ging
of wij in onze samenleving nog plaats inruimen
voor de wijsheid van de ouderdom.

Het begin van het Lukasevangelie,
heb ik toen geleerd,
spreekt boekdelen als het om deze vraag gaat.

De geboorte van Jezus is helemaal:
belofte van toekomst, iets nieuws.

Maar dit verhaal over geboorte wordt ingelijst

door vier oude mensen.

Zacharias en Elisabeth voor en hier: Simeon en Hanna
nd de geboorte.

Het verhaal over nieuwe toekomst
is ingebed in een verhaal over oude mensen.



Oud worden is niet makkelijk, hoor ik vaak.
Vooral omdat niemand meer zit te wachten
op datgene wat de ouderdom te bieden heeft.

Wat we over Simeon en Hanna lezen

is vandaag een hoge uitzondering.

Omdat de ouders van Jezus luisteren

naar wat Simeon en Hanna te zeggen hebben.

Mensen als Simeon en Hanna zitten in onze tijd in verpleeghuizen.
Ze houden zich daar schuil, zou je bijna zeggen.

In ieder geval verwachten wij niet van hen

dat zij voor ons de tekens duiden,

en de mensen die kinderen krijgen

de ogen openen voor de weg die ze zullen gaan.

En mocht het wel zo zijn dan zullen de mensen met kinderen
niet gediend zijn van hun duiding.

In onze tijd moeten alle dingen snel gaan en effectief zijn;
we hebben niet eens tijd om te wachten op de ouderen.

Ze lopen te langzaam over de straat,
het verkeerslicht springt op groen

als ze nog halverwege het zebrapad zijn.
Je moet op ze wachten.

Ze praten ook langzaam,
en vaak spreken ze een merkwaardig oud soort taal.
Het is een andere tijd, zeggen we dan.

0000000

Hier bij Hanna komen het kleine kind

en de hoge ouderdom

bij elkaar, en ze helpen elkaar op de levensweg.
De verwachting en de levenspijn. 84 jr wdwe

De pure toekomst en het besef

dat elke dag je dichter bij de dood brengt.

Maria en Jozef hebben Jezus, het kind.
Maar Simeon en Hanna ontdekken de betekenis van dat kind.

Ook al moeten ze dan iets zeggen over een toekomst



die ze zelf niet meer mee zullen maken.

0000000

Met kerst isoleren wij het geboorteverhaal altijd uit het evangelie,
datis o.k. -
maar het is goed om te bedenken:

Lucas kan het verhaal van de geboorte
alleen maar kwijt met de verhalen
van vier oude mensen eromheen.
Die horen er bij, bij het geboorteverhaal.

Onze samenleving heeft geen ruimte meer
voor de verhalen en de duidingen
van oude mensen.

lk weet ook niet hoe je dat kan veranderen maar het is een gemis.
Tot zover een stukje "balanceren in de ouderdom".

-—tegenspraak---

Simeon heeft positieve geluiden laten horen

bij het zien van het kind: redding, licht.

Maar de woorden die hij richt tot Maria

maken ook een minder verheugende beweging duidelijk.

Er zal verzet komen, tweespalt. Tegenwind.
Lang niet iedereen zal heil en gerechtigheid
zien ontkiemen in Jezus.

Er zullen mensen zijn die zich zullen keren tegen
datgene waar Jezus voor staat.

Simeon en Hanna zijn de eersten aan wie je kunt zien
dat rond dit kind van Bethlehem allerlei dingen,
allerlei verhoudingen in het gelid gaan staan.

Alsof je een magneet pakt en daardoor
heel veel kleine ijzerdeeltjes
allemaal een bepaalde kant op wijzen.

Er tekent zich een biografie af
die misschien helemaal niet goed afloopt.



Dat rond hem allerlei mensen reageren

op een manier die je nooit had bevroed.
Ineens een overtuiging aannemen

waarvan je niet wist dat die bestond.

Ineens krachten in mensen zichtbaar worden
die je nog nooit had gezien.

De geesten zullen zich scheiden rond Jezus.

Hij zal aan het licht brengen wat er omgaat in de mensen.
Zal zichtbaar maken
waar mensen aan gebonden bliken te zijn.

Wat hun vrijheid beperkt, hun ziel gevangenhoudt,
welke drempel het is
die ze maar niet over durven in hun leven.

Niet iedereen zal daarvan gediend zijn,
net als niet iedereen gediend is
van duidingen van oude mensen.

Als Jezus het licht is dan zullen er ook schaduwen vallen.

Een zwaard zal Maria's ziel doorboren,
zo zijn de woorden van Simeon.

---foekomste---

Bevrijding komt er aan, dat komt met Jezus mee
- zegt het Lucasevangelie.
Maar het tegengeluid is er al.

De lezers van het evangelie weten al wat er zal gebeuren:
Rome zal Jeruzalem vernietigen,
een eind maken aan stad en tempel.

Dat staat niet in het evangelie, maar dat is al gebeurd

als de eersten het evangelie lezen.

En toch blijven de christelijke gemeenschappen het zeggen:
bevrijding in Jezus.

De kalender van de kerk heeft meteen op tweede kerstdag
al de gedenkdag van Stefanus.

De eerste martelaar.

En op 28 december was het de gedenkdag van de



Onnozele kinderen.
Vanwege de kindermoord van Betlehem.

Het kind van Betlehem bracht al aan het licht
hoe Herodes met macht om wilde gaan.
We zijn gewaarschuwd.

Simeon en Hanna zijn mensen die dat blikbaar kunnen:
weten dat het ljden wacht,

wijs en gewaarschuwd zijn

- en toch blij zijn.

Dat is een hele kunst.

Die ouderen vaak beter beheersen dan de jongere garde
die "het leven vorm geeft".

Wie de lijn van dit kind kiest,
kiest voor kwetsbaarheid.

Machteloos, in een voederbak, begint hij op aarde,
machteloos, aan een kruis, zal hij eindigen.

Je krijgt te maken met dingen die moeillik te verteren zijn.
Leven in de lijn van Jezus is niet altijd makkelijk.

En het zwaard dat door je ziel gaat
is niet iets dat niet alleen Maria te wachten staat.
Geloof, hoop en liefde moeten door een beproeving.

0000000

Wat weten we weinig van elkaar.

leder van onze medemensen heeft een ziel,
en wie weet hoe vaak daar

een zwaard doorheen gegaan is.

Alleen als je je hart tot een steen maakt,
dan kan er geen zwaard doorheen.
Maar dan zit er dus ook geen leven in.

Liefhebben gaat nooit zonder lijden,
zonder kwetsbaar zijn.

Een wijsheid, denk ik, die bij oudere mensen



meer geworteld is dan bij jongeren.

Hanna houdt de vlom van de hoop brandend.
Door God te dienen met vasten en bidden,
en te blijven spreken van bevrijding.

0000000

Is dat voor ons ook de weg, het oude jaar uit en het nieuwe ine

Dienstbaar zijn als Hanna,

het welzijn van de anderen zoeken,

hoe moeilijk we het zelf ook hebben,

- scherpt dat onze blik voor de aanwezigheid van God in de wereld?

---jaarwisseling---

lk kan me voorstellen dat we op een dag als vandaag,
de laatste dag van dit jaar,
ook met gemengde gevoelens terugkijken en voortuitkijken.

Misschien ook wel op zoek
naar een gezaghebbende duiding
van de gebeurtenissen van onze fijd.

Wat zien wij dan ontkiemen?
Wat gaat er komen?

Zien wij redding, bevrijding, rechtvaardigheid ontkiemen?
Zoals de oude Hanna dat met Jezus kon verbinden?

Of zien we tegenspraak aankomen,

om de woorden van Simeon te gebruiken?

Gaat er verbinding gezocht worden komend jaare

Of gaat onenigheid en polarisatie gecultiveerd worden?

Dubbel is deze wereld,

altijd goed en slecht,

licht en donker.

"... tot val en opstanding...", zegt Simeon.

0000000

Wat straalt er op je af, uit het jaar dat bijna voorbij is¢



Wat is erin je kleren gaan zitten?
Wat raak je vanaf nu niet meer kwijte

Welke mensen heb je recht gedaan in het afgelopen jaar?
Wie heeft jou verder geholpen?

En zijn er stemmen die je in het nieuwe jaar

meer tot hun recht zou willen laten komen@

Jezus is het licht.
Ook als er daardoor schaduwen vallen.

Hij is de weg.
Ook als je onbekende wegen in moet slaan.

Vertfrouwen hebben voor de toekomst
weet hebben van de schaduwen
en toch maar kiken naar het licht, denk ik.

Vertrouwen dat het lichtend gelaat
van de Eeuwige
ons nabij — en vooruit zal zijn.

Vertrouwen dat er - zeg maar -
ook met ons gebeurt

wat Lucas over het kind schrijft:
dat wijsheid ook ons hart vervult
en Gods genade op ons rust.

Amen.
© Jan-Hendrik Kip

stilte

lied Liedboek 263 Wees Gij mijn toevlucht...



