maandag 25 december 2023 in het Kruispunt
kerstmorgen

lezing profeten (lector) Jesaja 52, 7-10

Jesaja 52,7-10

7 Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’

8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.

9 Breek uit in gejubel,

ruines van Jeruzalem,

want de HEER troost zijn volk,

Hij koopt Jeruzalem vrij.

10 De HEER ontbloot zijn heilige arm

ten overstaan van alle volken,

en de einden der aarde zien

hoe onze God redding brengt.

lied Tussentijds 216 (melod. Liedboek 632)

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord

uit mensenmonden dat woord:

Wij zullen rusten in vrede

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van viuchten en doden in huiv’'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,

nergens alarm in de lucht,

overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.

Dan zal ik gaan

waar nog geen wegen bestaan -

vrede de weg voor mijn voeten.

(tekst: Huub Oosterhuis)

lezing brieven (lector) Filippenzen 2, 5-11

Filippenzen 2, 5-11

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij, die
de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te
zijn, 7 maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een
dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8 heeft Hij
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. 9
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam
te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in



de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

lied Liedboek 499, 1.2.3. Nu gaat de hemel open...

lezing evangelie (lector) Johannes 1, 1-14

Johannes 1, 1-14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 1In het Woord was leven en het
leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou
geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van
het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld
kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en
toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie
van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in
zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te
worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit
lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van
genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de Vader.

uitleg bloemschikking
lied Liedboek 499, 4.5.

uitleg en overweging

Gemeente, lieve mensen van onze Heer,
---Johannes is anders---

Het is kerstmorgen.
En we lezen het kerstverhaal over de geboorte van Jezus.

Gisteravond was het kerstavond.
Toen hebben we ook het kerstverhaal gelezen.

Maar, zoals u merki:
er is groot verschil fussen
de kerstavond en de kerstmorgen.

Vanmorgen lezen we het kerstevangelie van Johannes.
Johannes heeft geen verhaal over de stal en de herders.
Hij weet niets van engelen of een ster of een voederbak,
kent geen herbergier of magiérs,

of misschien moet ik beter zeggen:

het interesseert hem niet.



Johannes heeft een heel ander verhaal als hij wil vertellen
dat Jezus op aarde is gekomen.

Johannes begint in de hemel, niet op de aarde.

En zijn kerstevangelie heeft ook niet de pretentie
om een gebeuren te vertellen,
het zijn een beefje verheven woorden bij Johannes.

Dure woorden.

De toon die hij aanslaat
heeft iets van poézie
en van filosofie tegelijk.

De mensen in zijn tijd hielden daar van.

Johannes heeft het helemaal niet over concrete mensen,
dat is hem veel te aards.

Hij noemt Jezus niet eens Jezus,
hij noemt hem het woord van God.
De logos.

Dat woord staat in het eerste en in het laatste vers
van dit stuk tekst,

dus dat is eigenlijk de omlijsting

van wat hij zeggen wil.

Hij geeft geen verhaal over hoe het precies ging.
welke mensen precies wat overkwam.

Johannes heeft geen belangstelling

voor de biografie van Jezus.

Wat er wanneer precies is gebeurd,
en wie daar bij waren,

- al deze dingen helpen in zijn visie niet
om te begrijpen wie Jezus is.
En daar gaat het Johannes juist wel om.

Hij is onder de indruk van Jezus,

hij is door hem gefascineerd,

in zijn ogen is de hele wereld veranderd
doordat Jezus op aarde kwam,

de wereld is nu niet meer dezelfde

- en dat wil hij overbrengen.



Voor hem is het leven van Jezus op aarde
één groot wonder.

Dat de God in de hemel op het idee komt
om bij de mensen te willen zijn,
om daar, zoals hij zegt, zijn tent op te slaan.

—-begin in de hemel---

Waarmee moet het verhaal van Jezus beginnen?
Je zou zeggen: met zijn geboorte.

Maar voor Johannes begint het kerstevangelie niet op aarde,
maar in de hemel.
Hij schrijft van boven naar beneden.

Hij zegt nog veel dingen over wat Jezus heeft gedaan,
ziin evangelie is er vol van,

maar belangrijker is het grote kader

voordat hijiets historisch over Jezus zegt.

Het begin van het verhaal is voor het begin.

De woorden van Johannes doen denken
aan het begin van de bijbel,
het scheppingsverhaal.

Daar begon ook alles met licht.
Het eerste woord van God.
Dat is nu ook weer zo, zegt Johannes eigenlijk.

In Jezus is het licht en het leven van God te zien.

Je hebt in Jezus te maken met de kracht

die de hele schepping tevoorschijn heeft geroepen
uit de oervloed.

Over de logos (het woord) heeft hij het,

een woord met een heel brede betekenis,
niet alleen maar woord,

maar ook zin, reden, oorzaak, diepste grond.

Daarmee legt hij verbinding met de denkwereld van zijn dagen.
Johannes noemt Jezus het woord van God.



Dus wat Johannes zegt over de logos

klonk in die dagen niet vreemd

in de oren van de mensen

die een beetje opgeleid waren.

Maar één ding moet men wel heel vreemd gevonden hebben.

Dat Johannes er een mens mee bedoelt.
Een mens van vilees en bloed die van de hemel naar de aarde komt.

---naar de aarde---

De logos sloeg zijn tent op, in het mensenbestaan,
staat er.

Ook dat woord spreekt boekdelen.

In de tocht van het godsvolk door de woestijn
was er ook een tent die meereisde.
De tabernakel.

Daar was alles in wat de nabijheid van God symboliseerde.
Johannes zegt eigenlijk:

God komt nu heel dichtbij,

nog meer dan toen.

Gods woord krijgt handen en voeten.

God kwam naar de mensen,

maar hij kwam niet naar een tempel

of een kerk,

hij kwam ook niet in de eerste plaats in een stal,

maar in een mens met een kloppend hart,

met handen die mensen gingen

aanraken en genezen,

met voeten die hem naar de mensen brachten,
daar waar ze waren.

Een mens met een hart vol van goddelijke liefde.

-—-verder-—-
Leven. Licht. Waarheid.

En nog meer zware woorden.



Ze staan hier in de inleiding allemaal bij elkaar,
en ze komen ook allemaal terug in zijn evangelie.

Alsof hij met deze woorden wil uithodigen
om zijn evangelie verder te lezen,

Over levend water. Over brood des levens.
Over licht van de wereld.

Over de goede herder.

Over opstanding en het leven.

De weg, de waarheid, het leven.

Een heel evangelie vol verhalen over Jezus,
de mens bij God vandaan,

die licht en leven bracht

op de donkere aarde en

in de harten van veel mensen.

Hemels licht en leven tevoorschijn roepen uit duisternis en chaos.
Dat is het kerstevangelie van Johannes.

-—-—-hymne---

Wat we in de brief aan de Filippenzen hoorden
volgt dezelfde beweging:
van boven naar beneden.

Jezus die als God wordt gezien en dan
al wat bij God hoort prijsgeeft
om naar de aarde, naar de mensen te gaan.

Het is eigenlik een soort lied, een hymne,
en waarschijnlik al zeer oud,

van voor Paulus.

Een soort oertekst van het christendom.

Een Christushymne over de incarnatie van God in Jezus.
(zoals je in 1 Kor 13 ineens dat lied van de liefde hebt...)

Paulus kon nog geen kerstfeest vieren,
dat bestond nog niet.

De verhalen over de geboorte
die we uit Lukas en Mattheus kennen
waren toen nog niet opgeschreven.



Hij wist nog niets van herders en wijzen,
van de stal of van de ster.

Hij ziet alleen Christusbeweging:
vanuit de hemel naar de aarde
- en helemaal een mens onder de mensen worden.

"Laat onder u de gezindheid zijn die Christus Jezus had".
D.w.z.: Wees ontvangers en doorgevers
van die Christusbeweging!

Laat los wat je status, aanzien, veiligheid geeft
- en deel het bestaan van je medemens.

Bij de kerststal oh en ah roepen, geroerd zijn
- is mooi,

maar het is niet bedoeld

om het mooi en hartverwarmend te vinden,
maar om het in praktijk te brengen.

Niet blijven kiken naar hoe het kerstkind is,
maar nu kijken naar hoe je zelf bent.

Loslaten, opgeven van alle zekerheid en status,
zoals Christus deed.

Het grote loslaten.

Niet bij de stal blijven staan dus,
maar je overgeven aan wat
de Grote Liefde teweeg wil brengen.

Paulus weet waar hij het over heeft,
hij zit gevangen,

en het is allerminst zeker

of hij het er levend vanaf zal brengen.

Hij moet ook loslaten wat hem
status en zekerheid heeft gegeven.
In zijn loslaten voelt hij zich verbonden met Christus.

Christus werd een mens onder de mensen,
helemaal los van zijn hemelse eigenschappen.



Maar dat maakte hem niet minder goddelijk.

Ziin aanwezigheid, zijn blik, zijn aanraking, zijn stem
- juist de kwetsbare menselijke kant van Jezus

was ook degene die hem het meest

als mens-van-God liet zien.

Overal waar hij was gingen mensen veranderen,
gingen hemel en aarde elkaar raken.

In die stroom mogen wij mee.

Ruimte maken voor Jezus die uit de hemel tot ons komt.

Wie het licht in zich toelieten, zegt Johannes,
die mochten kinderen van God zijn.

Kinderen van het licht van het begin.
Vergeet je oorsprong niet.

Je bent bij God vandaan.

Amen.

stilte

© Jan-Hendrik Kip

lied Liedboek 474, 1.2.5.6. Loof God, gij christenen...



