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Lezing Profeten 
 Jesaja 9, 1-6 
9   1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf U het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4 Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 

ze worden verbrand, 

ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5 Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

De opgeheven hand van de HEER 

 
 

Rejoice 
 Lied van het kind 
 (Ad Wijlhuizen / Paul Weijmans) 
 
 

Lezing Brieven 
 Titus 2, 11-14 
11 Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12 Ze leert 

ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, 

rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van het 

geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God 



en redder Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van 

alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, 

dat zich volledig inzet om het goede te doen.  

 

Rejoice 
 Als engelen bestaan 
 (Ad Wijlhuizen / Paul Weijmans) 
 
 

Lezing Evangelie 
 Lukas 2, 1-12 
2  1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op 

weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 

Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 

Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van 

haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 

Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 

geen plaats was in het gastenverblijf.  

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij 

hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze 

hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 

jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 

11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 

messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

 

Rejoice en gemeente: 
 Kerstliedje van Martin Luther  
 (Jaques Bleij) 
 
 

Lezing Evangelie 
 Lukas 2, 13-20 
13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God 

prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 

voor de mensen die Hij liefheeft.’ 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 

elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 

gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op 

weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 

Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18 Allen 

die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 

maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 

20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat 

ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

Lied 



 Liedboek 498, 1.2.4.   Betlehem, o uitverkoren... 
 
 

Overdenking 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Betlehem--- 

 

"in Bethlehem geboren..."  

 

Je zou zeggen: in deze tijd kun je beter  

op elke ander plaats geboren worden  

dan in Bethlehem. Het is er niet veilig. 

  

Lang niet iedereen kan er naar toe, tegenwoordig.  

Zeker niet de mensen in de Gaza-strook. 

 

Bethlehem, de stad van David. 

Zo heet het.  

 

Ja, het was het stadje  

waar David geboren was,  

waar hij in zijn jonge jaren  

herder is geweest.  

 

Niet waar hij koning is geweest,  

dat was zijn legendarische tijd  

in Jeruzalem.  

 

Bethlehem, daar waar David herder was,  

daar vindt de geboorte plaats,  

en de eersten die ervan horen,  

zijn,  

passend bij Bethlehem: herders.  

 

De geboorte van Jezus, en iedereen denkt  

aan herders en aan Bethlehem.  

 

 

---kerststallen--- 

 

En waarschijnlijk nog aan veel meer.  

 

In de loop van de jaren zijn het  

standaard-onderdelen van de kerststal geworden,  



zoals we die gewend zijn.  

 

Jozef, Maria, het kind, de voerbak,  

de onafscheidelijke herders,  

bovenin de engel, misschien een ster,  

os en ezel kwamen er later bij. 

 

Rond deze tijd van kerst  

zijn er op veel plaatsen  

kerststallen te bekijken  

die allemaal op een eigen manier  

het mysterie van de geboorte laten zien.  

 

Er zijn ware kunstwerken ontstaan,  

soms krijgt er een beroemd iemand  

een plaats in een kerststal  

die het geheel  

een persoonlijke kleur geeft.  

Soms zijn ze rijk versierd, soms juist heel sober.  

 

In de stad Keulen  

(waar Marion vandaan komt  

en ik twee keer gewoond heb)  

kunt u dit jaar een wandeling maken  

langs 107 verschillende kerststallen,  

geplaatst in kerken, musea, bibliotheken en dgl.  

 

°°°°° 

Soms wordt de geboorte van Jezus  

ook naar een andere plek gebracht.  

. 

Zeg maar: als niet iedereen naar Bethlehem kan,  

dan verplaatsen we Bethlehem  

naar waar nu de spanning en de onvrede  

zich samenbalt.  

 

Deze kerststal heeft bv Bethlehem naar Oekraine gehaald.  

De geboortescene voor  

een kapotgeschoten brandend huis.  

 



 

 

Jezus moet de hele nood  

van het mensenbestaan ondergaan.  

 

 

---Franciscus--- 

 

De aandacht voor de geboorteplek van Jezus  

is zo oud als de kerk zelf.  

 

En de pogingen om dit gebeuren  

heel dichtbij de mensen te brengen  

zijn heel verschillend.  

 

Behalve kerststallen die met veel moeite gemaakt zijn  

kom je soms ook een kerststal  

met levende figuren of dieren tegen.  

 

Bij de Brigidakerk is er elk jaar een stal  

met rondlopende schapen  

(ook nu? Ze zijn bezig met het dak). 

 

De eerste die de geboorte van Jezus  

via levende figuren  

onder de aandacht heeft gebracht  

was Franciscus van Assisi.  

 



Hij deed dat in een klein dorp, Greccio,  

op een vlakte van zo'n 500 m hoog,  

in een grot.  

Dat was in 1223, dus het is vanavond  

precies 800 jaar geleden.  

 

Daarom wil ik vanavond even stilstaan bij Franciscus.  

 

 

Dat Franciscus iets met dieren heeft  

weten we sinds zijn gedenkdag  

tot dierendag verklaard is, 4 oktober.  

 

Franciscus was geen geleerde theoloog.  

Er zijn nauwelijks teksten van hemzelf,  

hij heeft ook geen boek geschreven of zo.  

Dat was zijn sterke kant niet.  

 

Wat wel zijn sterke kant was:  

dingen indrukwekkend in scene zetten.  

 

Hij omarmt een melaatse.  

 

Hij kleedt zich uit op het marktplein en  

gooit zijn vader, een rijke textielhandelaar,  

de laatste kleren voor de voeten  

en neemt zo afscheid van hem voorgoed.  

 

Hij geeft een arme bedelaar de laatste Bijbel mee  

die het klooster bezit  

"beter het woord van God leven  

dan het alleen te lezen".  

 

Uitgenodigd in Rome om met kardinalen te gaan eten  

leent hij van een bedelaar  

een etensnap met wat etensresten er in  

en gaat daarmee aan tafel zitten 

bij de kardinalen.  

 

In het laatste uur van zijn leven  

laat hij zich uitgekleed op de grond leggen,  

armen gespreid zodat zijn lichaam  

de vorm van een kruis heeft,  

omdat hij uit aarde genomen is en naar aarde terug zal keren.  

Zo wilde hij zijn schepper tegemoet gaan.  

 

 



In de dagen voorafgaand aan de kerstnacht 1223 

bevindt Franciscus zich in een persoonlijke crisis.  

 

Hij heeft de bevestiging voor zijn orde gekregen  

van de paus, dat is positief,  

 

maar het negatieve daaraan is dat deze bevestiging  

de spanningen in de gemeenschap rond Franciscus  

aan de oppervlakte heeft gebracht.  

 

Er zijn twee richtingen:  

de ene wil het ideaal van armoede  

in alle duidelijkheid handhaven,  

de andere richting wil aanpassingen  

aan de praktijk van alledag.  

 

Onverzoenlijke kampen.  

 

Vanuit beide richtingen kijkt men naar Franciscus  

en probeert hem te beïnvloeden.  

 

Dat moet hem erg belast hebben.  

 

Men vertelt dat zijn gezichtsuitdrukking zo duister was  

dat niemand de moed had  

om dichtbij hem te komen.  

 

Het lijkt er op dat hij voor zichzelf behoefte voelde  

om alle nadruk te leggen  

op de armoede,  

waar Jezus in terecht was gekomen. 

 

 

---Greccio--- 

 

Hij kiest een grot uit en hij laat komen:  

een voederbak met hooi,  

os en ezel,  

en een koor dat hij laat zingen.  

Een levend gebeuren wil hij er van maken.  

Met werkelijke dieren,  

werkelijke mensen.  

 

Bedoeling: er is niks romantisch aan.  

 

Niks gezelligs ook.  



Het kind van Bethlehem werd in een noodsituatie geboren,  

en die armoede,  

ontbering en hulpeloosheid wil hij  

zo realistisch mogelijk overbrengen. 

 

Niets feestelijks aan, geen enkele glans.  

Niemand gun je dit.  

 

Het enige wat je comfortabel zou kunnen noemen  

is het stro in de voederbak.  

 

De bevolking daar is ook arm.  

De mensen die daar woonden  

konden niet naar beneden het dal in,  

waar in de kerken de kerstmissen plaatsvonden,  

alleen al  

omdat ze hun kuddes  

niet alleen konden laten op de hoogvlakte.  

 

Hij betrekt het hele dorp er bij.  

"Bethlehem werd naar Greccio gebracht" schrijft men later.  

 

 

Vandaag staat er op die plek een klooster.  

En er is een fresco te zien  

in de grot waar Franciscus  

800 jaar geleden de nachtmis vierde.  

 

Een grot, niet een stal.  

Die stal staat ook niet in de evangeliën,  

die is er later bij gekomen in de voorstellingen, 

geconcludeerd uit de voederbak.  

 

De os en de ezel staan  

ook niet in het evangelie.  

 



 

 

Fresco: 

+ Franciscus die het kind aanbidt 

+ ongebruikelijke uitbeelding van Maria 

die het kind de borst geeft. 

 

Het fresco is uit de 14e of 15e eeuw. 

 

 

Het moet een indrukwekkend gebeuren zijn geweest  

in Greccio.  

 

Er is een beschrijving van deze eerste viering,  

en daarin valt op dat  

Maria en Jozef helemaal niet worden genoemd.  

 

Het kind zelf is ook niet aanwezig,  

Franciscus vertrouwt er op  

dat de Heer ervaren wordt  

tijdens de eucharistie, in brood en wijn;  

de voederbak wordt voor deze gelegenheid als altaar gebruikt.  

 

En inderdaad wordt door een van de aanwezigen  

Jezus ervaren als aanwezig  

in een visioen.  

 

Franciscus wil niet de aandacht richten op de "heilige familie"  

maar op de nederigheid van God  

in de menswording.  



 

Minder is meer.  

Door de leegte de volheid voelbaar maken.  

Door de afwezigheid van het kind  

op de aanwezigheid van God duiden.  

 

Mensen vertelden dat ze hadden gevoeld  

dat hemel en aarde elkaar raken. 

 

De boodschap van Franciscus: 

God deelt ons leven in alle bestanddelen  

die daar bij horen.  

 

Niets aan onze menselijke existentie  

is Hem vreemd.  

Hij kent de noden en de zorgen,  

ook het geluk en de blijdschap uit eigen ervaring.  

 

Zo'n God kun je veel beter vertrouwen  

dan een die boven in de hemel  

achter een goddelijk mengpaneel  

wat aan de knoppen zit.  

 

God buigt zich neer naar de mensenwereld en  

wordt er onderdeel van.  

 

Het belangrijkste aan God is dat hij  

het bestaan van de mensen helemaal deelt.  

 

Het bestaan van de mensen in armoede, 

het bestaan van alle mensen, 

in alle dingen die ze meemaken. 

 

Cur Deus homo?  

was in die dagen een veelbesproken vraag  

onder filosofen en theologen,  

Waarom werd God mens?  

 

Anselmus schreef er een dik boek over.  

Franciscus vond dat daar maar één antwoord op was:  

omdat hij de mensen nabij wilde zijn.  

. 

God wordt mens.  

Zonder enige reserve duikt hij in het mensenbestaan.  

Bethlehem is overal waar  

nood en ontbering zijn. 

 



We kunnen - in de lijn van Franciscus -  

God ontdekken in mensen  

die op een of andere manier  

buitengesloten zijn,  

vluchtenden, migranten,  

maar ook familieleden die niemand meer te zien krijgen.  

 

In ieder mens die behoeftig is 

kun je God ontmoeten. 

 

God wordt mens 

in de armoede, 

in het falen en uitwegloosheid van mensen, 

in de gewelddadigheden van de mensen. 

 

God met ons. 

 

Niet wegkijken dus!  

Wat je ziet heeft met God te maken! 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 

Muziek 
Esther Rook, Simon Rook, Nienke Rook (piano, viool, cello) 

 Kindertrio G-Dur, eerste deel allegro  (Julius Klengel) 
 
 


