
zondag 24 december 2023 in het Kruispunt 
advent 4     -     Schrift & Tafel 

 
 
lezing profeten (lector) 2 Samuel 7, 4-16 
2 Samuel 7, 4-16 

4  Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5  ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: 
“Dit zegt de HEER: Wil jij voor Mij een huis bouwen om in te wonen? 6  Ik heb toch nooit in een 
huis gewoond, vanaf de dag dat Ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok 
Ik rond in tent en tabernakel. 7  Alle stamgebieden van Israël heb Ik doorkruist, en heb Ik ooit 
aan een van de herders van Israël, die Ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om 
voor Mij een huis van cederhout te bouwen?” 8  Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 
zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk 
Israël te leiden. 9  Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, Ik heb al je vijanden voor je 
uitgeschakeld. Nu zal Ik je naam vestigen als een van de groten der aarde. 10  Ik zal aan mijn volk 
Israël een gebied toewijzen. Daar zal Ik het planten en daar kan het onbevreesd wonen. Het zal 
niet langer door misdadige volken onderdrukt worden, zoals toen het er pas woonde 11  en Ik 
rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou zal Ik rust geven door je van je vijanden te 
verlossen. De HEER zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen: 12  Wanneer je leven voorbij is 
en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een 
bestendig koningschap schenken. 13  Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal ervoor 
zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. 14  Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij 
een zoon: als hij zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15  
maar hij zal nooit bij Mij uit de gunst raken zoals Saul, die Ik verstootte omwille van jou. 16  Jou 
stel Ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal 
wankelen.”’ 
 
lied Liedboek 466, 1.3.   O wijsheid, daal als vruchtbare taal... 
 
lezing brieven (lector) Filippenzen 4, 4-9 
Filippenzen 4, 4-9 

4  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5  Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6  Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 
omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7  Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8  Ten 
slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, 
beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9  Doe alles wat ik u 
heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede 
met u zijn. 
 
lied  Liedboek 466, 4.5. 
 
lezing evangelie (lector) Lucas 1, 26-38 
Lucas 1, 26-38 

26  In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27  naar een 
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze 
heette Maria en ze was nog maagd. 28  Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je 
bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29  Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 
zich af wat die begroeting te betekenen had. 30  Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31  Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32  Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33  
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 



einde komen.’ 34  Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ 35  De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren 
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36  Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger 
van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in 
de zesde maand van haar zwangerschap, 37  want voor God is niets onmogelijk.’ 38  Maria zei: 
‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen.  
 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 473   Er is een roos ontloken... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Gaudete?--- 

 

Waarschijnlijk staan weinigen van u er bij stil.  

 

Maar eigenlijk zou je Filippenzen 4,  

met de oproep tot blijdschap,  

niet op de vierde,  

maar op de derde adventszondag verwachten.  

 

De derde advent heeft zelfs de naam, Gaudete,  

weest blij,  

van deze lezing gekregen.  

 

Dus dat is vreemd, dat het alternatieve lezingenspoor  

de oproep tot blijdschap  

op de vierde adventszondag legt,  

terwijl die tekst toch op de derde advent thuishoort.  

 

Ik ben nergens tegengekomen waarom ze dat  

dit jaar zo hebben gedaan,  

maar ik kan wel een reden bedenken: 

 

 

Vanmorgen werden we wakker op 4 advent en  

vanavond gaan we slapen met kerst.  

Dat is wel heel dicht op elkaar.  

 

Dan is het wat vreemd om nog te focussen  

op het adventsthema van het verwachten.  

 

Met zo weinig tijd er tussen  



kun je beter de nadruk op de blijdschap leggen.  

Het komt er aan, het is bijna zover.  

 

De samenstellers van het leesrooster hebben dat  

waarschijnlijk ook gezien en Filippenzen 4,  

de oproep tot blijdschap,  

voor vanmorgen als lezing genomen.  

 

 

De Heer is nabij, zegt Paulus.  

Ja, dat kun je wel zeggen.  

Vanavond staan we al stil  

bij de geboorte van Jezus.  

En horen we de engel zeggen: ik verkondig jullie grote vreugde...! 

 

 

°°°°° 

De blijdschap is een doorlopend thema  

in de Filippenzen brief,  

dat weet u inmiddels,  

nadat we de hele adventstijd  

woorden uit deze brief hebben gehoord.  

 

 

---toestanden--- 

 

Nu kan het goed zijn dat die oproep tot vreugde  

ons wat rauw op het dak valt.  

 

Ja, we maken ons klaar om het kerstfeest te vieren  

maar we leven wel in een tijd  

waar we dagelijks kunnen zien  

hoe raketten huizen vernielen en  

de bommen vallen,  

we zien slachtoffers, veel onmenselijke toestanden.  

Niet om vrolijk van te worden.  

Niets met vreugde. 

 

 

Oproepen of aansporen tot blijdschap is toch al iets moeilijks.  

 

We zeggen het wel eens tegen elkaar:  

"Je mag blij zijn dat er niet dit of dat gebeurd is"  

- en als we dat zeggen dan heeft dat meestal  

het tegengestelde effect.  

 

Je wordt daar niet blij van,  



je ziet hooguit beter wat voor gevaar er was.  

 

"Wees blij" - als dat alleen een oproep is, een lege oproep,  

dan werkt het averechts.  

 

"Je kan net zo goed water bevelen om te branden"  

zei Martin Luther.  

 

°°°°° 

Maar dit is geen lege oproep om blij te zijn,  

er speelt veel meer op de achtergrond.  

 

Paulus, die deze woorden schrijft,  

heeft geen enkele reden om blij te zijn,  

hij zit gevangen,  

de rechtszaak zal binnenkort beginnen  

en  

het is geen uitgemaakte zaak dat het goed afloopt.  

 

Ook in de gemeente in Filippi  

waar hij de brief naartoe stuurt  

zijn er dingen aan de hand  

waar hij echt niet blij van wordt.  

 

De twee verzen die aan de lezing voorafgaan  

hebben het nog over spanning en rivaliteit.  

 

Twee vrouwen, Euodia en Syntyche  

kunnen het niet met elkaar vinden.  

 

Hij schrijft er over,  

maar dat weerhoudt hem er niet van  

om allen op te roepen tot blijdschap.  

 

Niet een blijdschap dus die geen tegengeluiden kent.  

Nee, we kunnen nog heel wat  

verbinding en verzoening gebruiken.  

 

 

De beweging naar kerst toe wil niet zeggen  

dat het steeds beter wordt,  

en er steeds minder te verwachten overblijft.  

 

Blijdschap is familie van hoop.  

 

We steken elke adventszondag een kaars méér aan.  

Dat is ook niet omdat we zeggen  



dat het steeds lichter wordt in de wereld.  

 

Misschien is het eerder een uitdrukking van  

dat we steeds meer licht nodig hebben. 

 

 

 

---dank--- 

 

Blijdschap is een woord dat heel vaak voorkomt  

in de Filippenzenbrief,  

maar de aanleiding voor Paulus  

om de brief te schrijven is iets anders:  

dankbaarheid.  

 

Hij wil zijn dank uitdrukken voor  

het meeleven van de gemeente  

in de situatie waarin hij verkeert,  

en voor de hulp die hij ontvangen heeft.  

 

En alsof het over hetzelfde gaat  

schrijft hij moeiteloos verder over  

welwillendheid, vriendelijkheid, goedheid.  

 

Dingen die er van je uitgaan. 

 

 Hij bedoelt waarschijnlijk een soort innerlijke vreugde  

die voor anderen merkbaar is,  

die uitstraalt in je gedrag.  

 

Vriendelijk zijn voor alle mensen, niet onder zorgen gebukt gaan,  

en God danken in je gebed.  

 

Dat is zijn advies. 

 

 

 

---goede woorden--- 

 

Opmerkelijk in de situatie van Paulus,  

hij stort goede woorden over de gemeente uit.   

 

Maak je geen zorgen. Wees blij.  

 

Hoe kan het dat hij zoveel ruimte heeft  

om goede woorden over te hebben  

voor andere mensen?  



 

Hij heeft zijn persoonlijk lot  

op de een of andere manier losgelaten.  

Het zal niet zonder God zijn,  

wat hem ook overkomt.  

 

Zo komt er ruimte in hem.  

 

Ruimte om goede dingen te zeggen tegen zijn gemeente.  

Goede woorden.  

Zegenwoorden.  

 

Goede woorden roepen goede dingen in ons op.  

Zo werken goede woorden,  

zo werkt zegen.  

 

Je proeft vrede, stille blijdschap, hoop, dankbaarheid.  

Ook in een situatie van zorgen, angsten, verdriet. 

 

 

---nabij--- 

 

"De Heer is nabij" - ja, vanavond lezen we over de geboorte.  

 

Maar dat is niet de gedachte  

waarmee Paulus dit opschrijft.  

 

Het is voor hem verbonden met zijn ingetogen blijdschap,  

maar ook met zijn loslaten,  

met heel de situatie waarin hij nu leeft.  

 

Zijn dankbaarheid voor de goede verhouding met de Filippenzen,  

zijn goede woorden,  

zijn gelaten afwachten van wat hem wacht.  

 

Al dit is vanwege: de Heer is nabij.  

In alle dingen.  

 

Zorgen genoeg voor Paulus.  

 

Maar wie alleen maar bezorgd is moet zelf alles dragen.  

"De Heer is nabij" wil zeggen:  

ik ben er niet alleen mee.  

 

 

"De Heer is nabij" is niet een vrome wens.  

Het is anderzijds ook geen allang bekende waarheid  



voor iedereen.  

 

Het is iets daar tussenin,  

iets dat je regelmatig gezegd moet worden,  

zodat je je er weer op afstemt.  

 

Zodat je ontdekt waar je uit leeft,  

ruimte krijgt om je dankbaarheid te ontdekken.  

 

 

---annunciatie--- 

 

"De Heer is met je" hoort Maria.  

Van de engel. 

 

Dat is net wat Paulus schrijft: de Heer is nabij.  

 

"De Heer is met je" - Ja, mooi gezegd, maar...  

Maria heeft nogal wat maren.  

 

En dan hoort zij:  

Wees maar niet bang!  

 

Ik hoor daarin wat Paulus ook schreef:  

wees onbezorgd!  

 

En Maria doet in zekere zin ook  

wat Paulus in de gevangenis doet:  

loslaten dat denken over je eigen  

mogelijke lotgevallen.  

 

Wat er gebeurt is niet zonder God.  

En dan een weg kunnen  kiezen van:  

laat maar gebeuren aan mij dat woord.  

 

°°°°° 

Ja - wacht even: "laat maar gebeuren aan mij dat woord...",  

die woorden kan zij pas uitspreken  

nadat ze heeft gehoord dat zij niet de enige is, 

dat er in ieder geval een iemand is  

met wie ze hierover kan praten, Elisabeth.  

 

Wellicht had zij het anders niet eens kunnen zeggen.  

 

Soms heb je een ander nodig  

om dat te kunnen ontdekken:  

de Heer is nabij.  



 

Dat het zich pas door de ontmoeting met een ander  

voor je ontsluit. 

 

Paulus:  

 

"De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd,  

in alle dingen bid tot God,  

vraag aan Hem en wees dankbaar..."  

- Een mooie slagzin, maar misschien ook  

- als hoofdlijn - een manier van leven.  

 

De Heer is nabij.  

 

Misschien een gedachte die ons ook goed zou doen.  

 

Persoonlijk, maar ook in en ondanks  

onze bezorgde blik naar het wereldgebeuren  

en het ongemakkelijke en ook angstige  

in onze tijd:  

de Heer is nabij.  

 

Laat dat reden zijn voor innerlijke vrede,  

ingetogen blijdschap,  

hartstochtelijk verwachten,  

en voor zover dat kan:  

leven in hoop en dankbaarheid.  

 

 

Het doet jezelf en anderen goed. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 433   Kom tot ons... 
 
 
 


