
zondag 17 december 2023 in het Kruispunt 
advent 3 

 
 
 
lezing profeten (lector) Jesaja 65, 17-25 
Jesaja 65, 17-25 

17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen 
en me verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25 Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg - zegt de HEER. 
 

lied Liedboek 453, 1.2.   Wachters van de tijd... 
 
lezing brieven (lector) Filippenzen 3, 1-16 
Filippenzen 3,1-16 

1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat 
opnieuw aan u te schrijven; ik doe het voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke 
praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn: wij verrichten onze dienst 
door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst en prestaties, 4 hoewel ik 
alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 
Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik 
ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër, 6 ik heb de gemeente fanatiek 
vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te 
merken. 7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 
Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus 
Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik 
wil Christus winnen 9 en één met Hem zijn - niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven 
van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op 



grond van geloof. 10 Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in 
zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11 in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. 
12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen 
grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het 
al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik 
ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. 15 Hierop moeten wij ons 
allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel 
duidelijk maken. 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 

 
lied  Liedboek 453, 3.4. 
 
lezing evangelie (lector) Johannes 3, 22-30 
Johannes 3,22-30 

22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. 23 Johannes 
doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich 
te laten dopen. 24 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de 
leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze gingen naar Johannes en zeiden 
tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis 
afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!’ 27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan 
alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd 
heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” 29 De bruidegom krijgt de bruid; de 
vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het 
ook mij: mijn vreugde is volkomen. 30 Hij moet groter worden en ik kleiner. 

 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 528, 1.2.3.   Omdat Hij niet ver wou zijn... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---formatie--- 

 

U weet het:  

in Nederland moet er  

een nieuwe regering ontstaan,  

want er zijn verkiezingen geweest 

 en er is een duidelijke winnaar.  

 

Maar dat is nog niet genoeg,  

er moet een kabinet komen  

dat het met deze nieuwe winnaar ziet zitten  

om te gaan regeren.  

 

Om daarin verder te komen worden er punten benoemd  

waarop ze elkaar nog niet vertrouwen.  

 

Over die punten wordt gesproken.  

Een van de grote vragen is of de winnaar bereid is  

de rechtsstaat en internationale verdragen  

te waarborgen en te waarderen.  



 

Dat is een vraag omdat men niet goed weet  

of je kunt vertrouwen op  

- wat hij sinds de verkiezingen zegt, of  

- dat je moet uitgaan van wat hij eerder liet verluiden.  

 

Men probeert hem te bewegen daar iets duidelijks over te zeggen,  

is het dit of is het dat - maar dat doet hij niet.  

 

Er is enerzijds de achterban en anderzijds de kans om te gaan regeren.  

 

°°°°° 

Wat zou het nu toch mooi zijn, dacht ik zo,  

als er in de formatie ook een geluid te horen zou zijn,  

zoals we dat vanmorgen lezen bij Paulus.  

 

Hij schrijft in zijn brief aan de Filippenzen,  

een gemeente waar hij zich heel erg mee verbonden voelt.  

 

Maar hij laat er ook geen misverstand over bestaan  

dat deze verhouding zo goed is  

omdat Paulus er nu anders over denkt dan vroeger.  

 

Hij is gegroeid, hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt,  

en hij zegt waarom hij niet meer zo denkt als vroeger.  

 

Andere belangen, andere waarden, andere ideeen,  

en benoemt wat hij achter zich heeft gelaten.  

 

Wat zou het mooi zijn als zo'n geluid in de formatie zou klinken.  

 

“Ik heb afwegingen gemaakt.  

Ik denk nu anders dan vroeger.  

Ik ben van mening veranderd,  

ik heb schepen achter me verbrand.  

 

Ik ben heel wantrouwend t.o.v.  

wat me vroeger onmisbaar leek.  

Ik heb iets ontdekt wat ik niet kende  

en daardoor denk ik er anders over dan vroeger”.  

 

 

Omdat Paulus daar geen misverstand over laat bestaan,  

daarom is de verhouding met de Filippenzen  

zo goed, zo vol van wederzijds vertrouwen.  

 

Wat zou er ook in de formatie een hoop vertrouwen  



kunnen ontstaan, als daar ook  

een geluid te horen was in de zin van Paulus:  

ik heb dat vroeger wel gezegd, maar ik denk er nu anders over. 

 

°°°°° 

Wat is dat dan waar Paulus nu anders over denkt dan vroeger?  

 

De nieuwe gemeenschap van Jezus-volgers uit Joden en heidenen  

wordt door de Geest gevormd,  

niet door fysieke kenmerken.  

 

Het ritueel van besnijding verplicht stellen bij christenen  

die geen joodse achtergrond hebben,  

is volgens hem verkeerd.  

Dat staat zelfs de eenheid in Christus in de weg, vindt Paulus.  

 

Hij relativeert zijn eigen joodse achtergrond.  

Paulus is volbloed jood,  

hij zou daar prat op kunnen gaan,  

maar houdt zich niet vast aan zijn joodse status,  

zoals Jezus ook zijn goddelijke status  

niet vasthield, maar in de mensenwereld dook.  

 

Niet inzetten op afkomst en prestaties, zegt Paulus.  

Maar je richten op de blijdschap  

die héél de christengemeente omvat.  

 

Richt je op wat je verbindt, 

niet op wat je onderscheidt. 

 

 

---polarisatie--- 

 

Paulus spreekt niet alleen maar de blijdschap aan,  

maar is ook bezorgd, of eigenlijk: kwaad.  

 

Je kunt dat horen aan zijn felle bewoordingen.  

 

Er zijn in de gemeente in Filippi figuren actief,  

noem ze maar missionarissen,  

die juist níet de eenheid van allen benadrukken,  

maar die de afstamming en de bijbehorende rituelen  

weer een rol willen laten spelen in de gemeenschap.  

 

Zodat niet iedereen gelijk is, maar sommigen  

een status kunnen ontlenen aan hun afstamming.  

 



Dat maakt Paulus kwaad,  

want vroeger dacht hij er ook zo over,  

maar dat wil hij niet meer.  

 

Dat leidt tot onnodig innemen van standpunten  

en tot polarisering, vindt Paulus.  

 

Door zijn tegenstanders dan "honden" te noemen,  

draagt hij natuurlijk ook weer bij aan die polarisatie,  

lijkt me zo.  

 

Paulus is niet zachtzinnig voor andersdenkenden.  

Hij is ooit begonnen als inquisiteur.  

Op jacht naar ketters,  

verkeerd gelovenden.  

 

Na zijn Damascus ervaring ging hij de andere kant op,  

maar zijn felheid heeft hij nooit helemaal afgelegd.  

 

Enig fanatisme is Paulus niet vreemd.  

 

Met dat weten op de achtergrond is het de vraag  

hoe je vers 15 moet verstaan.  

Hij schrijft: 15 "Mocht u er op enig punt anders over denken  

dan zal God het u wel duidelijk maken!"  

 

Is dat nou een vorm van zelfingenomenheid?  

Of is het een gevolg van een ontspannen houding?  

 

Als ik me voorstel dat we het zo op de kerkenraad  

tegen elkaar zeggen  

- weet ik toch niet of het wel goed valt.  

 

Maar omdat we Paulus in de advent lezen  

neig ik naar het laatste.  

 

Nadat hij het over het verwachten,  

het uitstrekken, heeft gehad,  

dus over vervuld te worden met iets  

dat hij niet heeft, maar wel verwacht,  

lijkt hij ook een zekere gelatenheid te hebben  

t.o.v. andersdenkenden.  

 

Een vertrouwen dat de goede krachten zich zullen laten gelden. 

 

 

---advent--- 



 

Of zijn tegenstanders hem goed begrepen zullen hebben,  

kun je je afvragen.  

 

Die ommezwaai van Paulus is ingegeven  

door een ontmoeting met de levende Heer,  

zoals hij het waarschijnlijk zou zeggen.  

 

Maar Paulus leeft niet in deze nieuwe richting  

vanwege iets dat hij heeft bereikt,  

maar vanwege iets dat hij verwacht.  

 

Hier wordt hij tot een mens van advent.  

 

Hij richt zich op iets dat nog komen moet,  

en dat is de bron van zijn inspiratie.  

 

Leven in hoop en verwachting.  

Het is er nog niet.  

Advent.  

 

Niet het hebben, maar het richten op... 

 

 

Het is de uitdaging van de advent.  

Je inspiratie vinden in datgene  

wat er nog niet is maar  

waar je je verlangend naar uitstrekt.  

Waar je je helemaal op richt.  

 

Daarvoor moet je soms wat afstand nemen  

van de dingen zoals ze zijn.  

De dingen die je ziet niet het laatste woord gunnen.  

 

 

We leven in moeilijke tijden. . . . 

 

Niet veel op deze wereld wijst op vrede.  

Dan moeten wij het maar doen.  

 

Niet veel in deze tijd waar je blij van wordt,  

dan moeten wij ons maar richten op blijdschap.  

 

Niet pas blij worden als er voldoende aanleiding voor is,  

maar de blijdschap bij jezelf en bij anderen  

voeding geven.  

 



Met wat we zeggen en wat we doen  

voeden we altijd iets.  

Je kunt datgene voeden wat krachtig moet worden, 

je kunt ook de tegenstellingen voeden. 

 

Iets verwachten is niet niets doen. 

In de verwachting komt al iets op je af.  

 

Wat je verwacht dat is er dus niet, kun je zeggen.  

Maar wat je verwacht bepaalt je gedachten  

en gevoelens ook.  

En daarmee voed je ook iets.  

 

Wat je verwacht krijgt invloed op je denken en gedrag.  

 

Te midden van toestanden waar je niet vrolijk van wordt  

kun je de stille blijdschap benadrukken,  

die een kracht in je wordt.  

 

°°°°° 

Zo doet Paulus het ook.  

Hij zit in de gevangenis terwijl hij deze brief schrijft.  

Ook in de gevangenis kun je je laten vullen met blijdschap.  

 

Advent.  

 

Niet gelaten afwachten dus,  

maar je uitstrekken naar iets waarvan je wilt  

dat het belangrijk wordt.  

 

Paulus gebruikt sportieve taal, het heeft iets  

van een trainingsprogramma.  

“Ik vergeet wat achter me ligt en strek me uit naar wat voor me ligt,  

ik ga recht op mijn doel af”.  

 

Door te handelen vanuit liefde  

trekken we de kracht van de liefde naar ons toe.  

 

Door te handelen vanuit vrede  

trekken we de vrede naar ons toe.  

 

We trekken de toekomst naar ons toe,  

naar de tegenwoordige tijd.  

 

 

---richten--- 

 



Ook in het evangelie zien we hoe Johannes  

alle aandacht gaat richten op wat komt.  

 

De leerlingen van Johannes zien Jezus als concurrent.  

Jezus, door Johannes gedoopt nota bene,  

pakt het zelf op en doet het na.  

En nu loopt iedereen naar hem toe.  

Johannes, zie je het wel? Hij gaat er met jouw idee vandoor...  

 

Er is geen concurrentie.  

Johannes is er duidelijk in.  

 

Wat voor zijn leerlingen een bron van irritatie is,  

is voor hem een reden tot blijdschap.  

Hij is blij met de rol van vriend van de bruidegom.  

Het draait niet om hem, het gaat om Jezus.  

 

Alle aandacht moet gaan naar wat er in Jezus komen gaat.  

Niet Johannes zelf is belangrijk,  

maar wat er aan het gebeuren is  

in degene op wie alle hoop en verwachting  

is geconcentreerd.  

 

Richten op wat komt. In dit geval: wie er komt.  

Johannes kon blij zijn voor een ander.  

Blij zijn met iets dat hij niet heeft  

en hem niet toekomt.  

 

Met al zijn aandacht wijst hij naar Jezus,  

met elk woord dat hij zegt  

maakt hij de mensen nieuwsgieriger,  

het verlangen groter dat met Jezus verbonden is.  

 

 

---verwachtingsstand--- 

 

Gaat het ons lukken?  

 

In donkere tijden blijdschap leven inblazen?  

 

De derde adventszondag is vanouds de zondag  

waar de blijdschap een plaats heeft.  

 

Die verwachtingsvolle blijdschap kun je voeden,  

zien we bij Paulus,  

ook in weerbarstige omstandigheden.  

 



Met je woorden en met je gedrag kun je voeding geven  

aan wat hoop biedt.  

 

En met elkaar kunnen we het hebben over de dingen  

die hoop en vertrouwen in ons laten groeien,  

 

ook als de neiging groot is  

om je aandacht gevangen te laten nemen  

door wat er allemaal fout en onheilspellend is  

in onze tijd.  

 

Voeding geven aan wat onze verwachting kleurt.  

En zo geloof, hoop en liefde in de verwachtingsstand houden. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 441, 1.5.6.10.   Hoe zal ik U ontvangen... 
 
 
 


