
zondag 3 december 2023 in het Kruispunt 
advent 1 

 
 
 
 
lezing profeten (lector) Jesaja 63,19b-64,8 
Jesaja 63,19b-64,8 

19 ... Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor U beven.  
64   1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 
zoals vuur water doet koken, 
zo zou U uw vijanden uw naam laten kennen 
en alle volken voor U laten beven, 
2 omdat U de geduchte daden doet 
waarop wij niet durven hopen. 
Als U toch zou afdalen! 
De bergen zouden voor U beven. 
3 Nog nooit is zoiets gehoord, 
niet eerder zoiets vernomen. 
Geen oog zag ooit een god buiten U, 
die opkomt voor wie op Hem wacht. 
4 U komt ieder tegemoet 
die van harte rechtvaardig handelt, 
die uw weg gaat, met U voor ogen. 
Maar nu bent U in toorn ontstoken, 
omdat wij gezondigd hebben. 
De weg van de zonde volgen we al zo lang, 
kunnen we dan nog worden gered? 
5 Wij allen zijn onrein geworden, 
onze gerechtigheid is als een bebloede doek. 
Wij allen zijn als verwelkte bladeren, 
verwaaid op de wind van ons wangedrag. 
6 Er is niemand die uw naam aanroept, 
die zich ertoe zet uw hand te grijpen. 
U hebt uw gelaat voor ons verborgen, 
U hebt ons moedeloos gemaakt 
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. 
7 Toch, HEER, bent U onze vader, 
wij zijn de klei, door U gevormd, 
wij zijn het werk van uw handen. 
8 Laat uw grote toorn toch varen, HEER, 
houd onze schuld niet eeuwig in gedachten, 
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? 

 
lied Liedboek 437, 1.2.3.    Kom tot ons, scheur... 
 
lezing brieven (lector) Filippenzen 1,1-11 
Filippenzen 1,1-11 

1 Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met 
Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2 Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heer Jezus Christus. 3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer 
ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan 
de verspreiding van het evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. 7 Het spreekt vanzelf dat ik zo over 
u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is 
nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. 8 God kan getuigen dat ik naar u allen 



verlang met de genegenheid van Christus Jezus. 9 Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en 
fijnzinnigheid wint, 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van 
Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus 
Christus, tot lof en eer van God. 

 
lied  Liedboek 453, 1.2.3.   Wachters van de tijd... 
 
lezing evangelie (lector) Marcus 13,24-37 
Marcus 13,24-37 

24 Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 
25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de 
Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal Hij de engelen 
eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de 
aarde tot het uiteinde van de hemel. 28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en 
in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen 
ziet gebeuren, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 30 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 
verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden verdwijnen nooit. 32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen 
in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 
33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het is als met een man 
die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak 
kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie 
weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste 
hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 
37 Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 

 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 462, 1.2.3.5.   Zal er ooit een dag van vrede... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---verwachting en eindigheid--- 

 

De eerste zondag van advent.  

 

Met deze zondag begint er een nieuw  

"kerkelijk jaar".  

Dat woordje "kerkelijk" moet je er wel bij zeggen.  

 

Om verwarring te voorkomen misschien,  

maar ook omdat de overgang  

in de kerk anders gaat  

dan in de reguliere kalender.  

 

Met een nieuw jaartal is de overgang gemaakt  

en kun je de oude agenda weggooien.  

 

Maar in de kerk is de overgang vloeiend.  

Vorige zondag, met het gedenken van de gestorvenen,  

was er de sfeer van eindigheid,  



afbraak, ondergang.  

Mensen die we kwijtraken aan de dood.  

 

Maar op de achtergrond ook onze verwachting:  

de eeuwigheid bij God.  

 

Vandaag liggen de gewichten precies andersom:  

advent is verwachting van iets nieuws,  

de verwachting op de voorgrond,  

maar wel tegen de achtergrond van afbraak, donker en dreiging.  

 

 

 

---wereld--- 

 

We zien het in de lezingen.  

De verwachting komt tot leven door de beelden  

van donker en dreiging.  

 

Bij Jesaja overal menselijk wangedrag,  

de mensen maken er een bende van,  

ze krijgen de ontwikkeling niet de goede kant op,  

dan moet de hulp maar uit de hemel komen.  

 

Verlangen dat de hemel open gaat en  

God iets doet wat dingen anders laat gaan.  

 

In het Mk-evangelie horen we over apocalyptische taferelen.  

Dreiging, destructie, wereldondergang.  

 

In onze tijd zijn we niet zo vertrouwd met die beelden,  

maar misschien ook weer wel.  

 

Als we tot ons door laten dringen wat voor gruwelijke dingen  

er gebeuren in de oorlog in het Midden-Oosten,  

Israël en Gaza,  

 

dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn  

die het geen grote stap vinden  

om de apocalyptische beelden op te roepen.  

 

Hoe moet het daar ooit goed komen?  

In hemelsnaam, ja,  

misschien kan de hemel met een oplossing komen.  

 

Mensen krijgen het niet voor elkaar,  

je gaat verlangen naar iets krachtigs vanuit de hemel. 



 

 

 

---opschorten--- 

 

Over verwachting gesproken:  

misschien is bij u die ene zin wel blijven hangen,  

dat "deze generatie zal zeker  

nog niet verdwenen zijn wanneer  

al die dingen gebeuren".  

 

Dat was inderdaad de hoop,  

de verwachting van de mensen in de tijd van Jezus.  

 

Het is een hoop die de mensen  

uit de tijd van Markus ontnomen is:  

 

De omslag van de tijd, het nieuwe begin,  

de aankomst van Jezus - het gebeurde niet.  

De mensen stierven,  

en de volgende generatie zag het ook niet.  

 

Het leek er op dat de Heer buitenslands  

was gegaan en het huis  

aan zijn bedienden had overgelaten. 

 

En de bedienden maakten er een bende van.  

Oorlog, onrecht, heersen over elkaar,  

elkaar naar het leven staan.  

 

Weinig te zien van de wereld van God,  

van de komst van de Heer!  

 

De grond is hard, de boom is kaal, dor en droog.  

Neergang, ondergang. Dat is wat je ziet.  

. 

Vandaar de gelijkenis van de vijgenboom. 

 

 

 

---nieuws--- 

 

De les van de vijgenboom:  

ga niet alleen maar  

afbraak en ondergang waarnemen  

maar kijk ook of er ergens  

aan die kale boom een tikje groen  



te ontdekken valt.  

 

Jezus heeft het over de les van de vijgenboom,  

dus het gaat om iets  

dat je kunt leren blijkbaar.  

 

Je kunt je aanleren om niet alleen maar  

afbraak en ondergang waar te nemen,  

maar ook je aandacht te richten  

op kleine aanwijzingen van groei.  

Kijken in ontnuchtering, maar ook kijken met verwachting 

letten op de kleine hoopgevende tekens.  

 

Misschien is de les van de vijgenboom al wel aan de orde  

in de manier waarop wij  

het nieuws van onze dagen tot ons nemen.  

 

Het nieuws voorziet ons dagelijks van beelden v 

an huiveringwekkende vernielingen,  

vaak nog met godsdienstige taal sterk gemaakt.  

Het dompelt je onder in wanhoop en machteloosheid.  

  

Afbraak, ondergang.  

Scheur de hemelen, Heer! 

 

Slecht nieuws altijd, want goed nieuws is geen nieuws,  

in de visie van de meeste journalisten.  

 

Dat mensen elkaar  

verschrikkelijke dingen aandoen, 

vermoorden, elkaars steden en huizen verwoesten,  

opsluiten en hulp tegenhouden 

het leven onmogelijk maken, 

dat is nieuws. 

 

Dat mensen elkaar helpen en  

elkaar gelukkig maken  

dingen in gang zetten die hoopvol stemmen 

en dat ze zorgen voor begrip en  

de vrede dichterbij brengen -  

dat is geen nieuws.  

 

 

Misschien is het wel beter om slecht nieuws te doseren,  

anders kan het je gedachtewereld  

helemaal opvullen.  

 



Zodat het niet alleen maar beelden zijn,  

maar een grondhouding  

waarmee je in je leven staat.  

 

Dat je niets anders verwacht dan ondergang  

- en ook niets anders kan waarnemen. 

 

 

Zie je terroristen die zaaien met de dood  

- en leg je je erbij neer? 

Of wil je op zoek naar tekens van hoop  

en vreedzaam samenleven? 

 

Zie je een dorre kale vijgenboom  

en dat was het, 

of wil je nog iets anders zien en ga je op zoek  

naar kleine sporen van nieuw leven? 

 

Ga je je aandacht ook richten  

op de dingen die niet  

in de lijn van de verwachting liggen?  

 

De terreur van Hamas en de raketten van Israël  

- is dat het beeld wat blijft voor je ogen  

- of ga je ook nog op zoek naar tekenen van hoop? 

 

 

 

---verwachten--- 

 

Het is belangrijk om de groene sporen te zien.  

Datgene wat zich niet opdringt en  

toch zo belangrijk is voor hoe je leven wilt. 

 

Advent. 

We worden gevraagd om  

verwachtingsvolle mensen te zijn. 

Om meer te verwachten dan er  

op het eerste gezicht te zien is. 

 

Je neerleggen bij hoe de dingen zijn,  

dat is een houding die de Bijbel slapen noemt.  

"Laat de Heer van het huis, als hij komt, jullie niet slapend vinden" 

 

 

 

---Filippenzen--- 



 

We kunnen vanmorgen Paulus als voorbeeld beschouwen.  

 

Als hij zijn ogen opendoet  

ziet hij geen hoopvolle dingen,  

alles wijst op zijn ondergang.  

Hij zit in de gevangenis.  

Het is zeer onzeker wat hem daar boven het hoofd hangt.  

 

Maar dat is niet waar hij over schrijft.  

Hij heeft het niet eens over zijn situatie,  

in een bijzin zegt hij dat hij gevangenzit.  

 

Maar belangrijk is: "ik dank mijn God als ik aan jullie denk".  

De hele brief:  

doortrokken van liefde en blijdschap.  

De nadruk ligt op datgene wat hoop en moed geeft.  

 

 

Brieven uit de gevangenis zijn vaak heel indringend.  

 

Denk aan Dietrich Bonhoeffer,  

denk aan Etty Hillesum,  

Titus Brandsma.  

 

Brieven uit de gevangenis hebben heel veel mensen  

in de diepte geraakt.  

Het gaat om de wezenlijke dingen.  

 

Je bent in een benarde positie,  

afgesneden van de mensen bij wie je hoort.  

Een verlangen dat er iets van buiten gebeurt.  

 

En vaak schrijven de gevangenen  

heel bemoedigende woorden  

voor degenen die in de vrijheid zijn, d 

ie hebben meer steun nodig,  

zo lijkt het vaak.  

 

In de gevangenis is het vaak ook opmaken van de balans:  

waar heb je voor geleefd?  

Welke waarden heb je overeind gehouden  

zodat je hier bent belandt?  

Was dat het waard?  

Je bent dicht bij de kern van wat je bezielt.  

 

Ook Paulus heeft het niet over zijn situatie,  



wel over zijn bestemming, zijn missie.  

Dienaar van het evangelie.  

 

Het slechte nieuws is natuurlijk dat Paulus gevangenzit.  

Maar zijn aandacht gaat helemaal  

naar het groen dat hij ziet,  

hij zet helemaal in op wat hoop en verwachting uitstraalt.  

 

Daarmee maakt hij hoop en verwachting sterk.  

 

 

 

---aandacht--- 

 

In de advent worden we gevraagd  

om verwachtingsvolle mensen te zijn.  

 

De kale levenloze boom te zien  

en je te richten op de kleine tekens  

van leven.  

 

Om de ellende in de wereld te zien en te kennen,  

maar je uit te strekken naar iets  

dat hoop biedt.  

 

Ondergang te zien en toch hoop en uitzicht willen ontdekken.  

 

Zie je alleen terroristen zaaien met de dood  

en door raketten vernielde huizen? 

Of wil je gewoon niet dat dit allesbepalend wordt  

en ga je op zoek naar kleine tekens  

die hoop geven?  

 

 

En wat mij betreft is het belangrijk  

dat je naast de beelden  

van wat er allemaal kapot gaat  

in Gaza  

ook beelden van hoop en verzoening tot je neemt.  

 

Zoals rabbijn Awraham Soetendorp en imam Shamier Madhar  

elkaar in Buitenhof eind oktober de hand gaven  

en elkaar omarmden.  

We zijn het niet over alles eens, zeiden ze,  

maar we zijn mensen met hoop  

en we geloven in medemenselijkheid.  

 



Of zoals Murat Karatas en Tjeerd Ritmeester, moslim en jood,  

twee raadsleden van de gemeente Eindhoven  

in gesprek over de gebeurtenissen in Israel en Gaza.  

 

Die benadrukten hoe belangrijk het is  

om te luisteren i.p.v. in de aanval te schieten.  

Die de vrede zoeken en het  

niet erg vinden om het niet eens te zijn,  

maar wel erg vinden om er  

niet met elkaar over te kunnen praten.  

(studium generale tu/e) 

 

Er zijn er vast meer.... 

 

Wees waakzaam, zei Jezus.  

Ik versta het in de zin van:  

Heb aandacht voor kleine tekens van hoop.  

 

Houd de blik vrij voor tekens  

die iets anders zeggen  

dan de grote ellende benadrukken.  

 

Kijk met een blik van verwachting en verlangen.  

Zoek naar groen. 

Verpletterend nieuws is er genoeg. 

 

Als het er om te doen is je aandacht te richten  

op kleine tekens van hoop,  

die je gauw over het hoofd ziet,  

dan gebruikt de Bijbel bijna altijd  

beelden uit de natuur.  

 

De vijgenboom, het mosterdzaad,  

de loot aan de stronk van Isaï:  

héél goed kijken!  

 

Speuren naar tekens van hoop en verwachting. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 452   Als tussen licht en donker... 
 
 


