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Lezing
Jesaja 60, 1-5.17-22
Jesaja 60, 1-5.17-22
60 1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4 Sla je ogen op, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
()
17 In plaats van koper zal Ik je goud brengen,
in plaats van ijzer breng Ik zilver,
koper in plaats van bomen,
ijzer in plaats van stenen.
Ik laat vrede over je waken
en gerechtigheid over je heersen.
18 Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.
Je zult je muren Redding noemen
en je poorten Roem.
19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal voor altijd je licht zijn,
je God zal je zijn luister schenken.
20 Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal voor altijd je licht zijn.
De dagen van je rouw zijn voorbij.
21 Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,
zij zullen het land voorgoed bezitten.
Zij zijn de jonge scheuten van wat Ik heb geplant,
Ik heb hen gemaakt als teken van mijn luister.
22 De geringste groeit uit tot een duizendtal,
de kleinste tot een machtig volk.
Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen

Lied



Liedboek 760 Gij zijt de zin van wat wij zijn...

Lezing

Openbaring 7, 2-4.9-17
Openbaring 7, 2-4.9-17
2 Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die
de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe:
3
‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het
voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen:
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israél. (...) 9 Hierna zag ik dit: een
onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De
redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!” 11 Alle engelen stonden om de troon en
de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God 12 met de
woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in
eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote
verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon
zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer
steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Lied
Liedboek 769, 1.2.3. Eens, als de bazuinen...

Lezing

Matteus 5, 1-12
Matteus 5, 1-12
5 1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het
koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de
zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van
Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk
beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze v6ér jullie de profeten.

Lied bij het evangelie
Liedboek 775 Dag der dagen...

Uitleg en overweging

Gemeente, lieve mensen van onze Heer,
---froost---

"De treurenden zullen getroost worden..."
zegt Jezus tegen de mensen op de berg.



De mensen op de berg,

dat zijn in eerste instantie zijn leerlingen,
maar er zijn veel mensen meegekomen,
en die luisteren ook.

Zij moeten gevoeld hebben

dat zij bij die mensen hoorden

waarover Jezus sprak.

Mensen die het erg moeilijk hadden in hun leven.

Of die moedige keuzes gemaakt hadden.
Zij zullen getroost worden, zjj zullen gelukkig zijn.

Dat hij dat zegt moet voor de mensen geweest zijn
als een kaars in het donker.

Een kaars verandert niets

aan het feit dat het donker is,

maar is wel een teken van hoop en van froost.

Er is nog wat anders
dan dat wat je meemaakt.

Het leven is vaak donker.
Bij God is het licht.

De kaarsen in de kerk verwijzen daar naar.

En vandaag geldt dat
voor alle kaarsen die we aansteken.

---verkennen---

Voor ieder mens die we moesten afstaan
aan de dood een kaars.

We horen hun namen nog een keer,
hun doopnamen,

vertrouwde gezichten
staan ons weer voor ogen.

We zijn ons weer bewust van de leegte



die is ontstaan omdat ze er niet meer zijn.
En we voelen weer pijn en hebben misschien ook wel vragen.

Als de dood van het ene moment op het andere komt
overvalt je alles.

Als mensen lang erg ziek zijn

is er vaak ook iets van opluchting in de rouw.

Hoe dan ook, het sterven van een naaste
zet een chaos van gevoelens in gang.

Lichamelijk gevoelde pijn,
dan weer fijne herinneringen
aan nabijheid en gezellige momenten.

Lichte momenten van dankbaarheid
en tevredenheid
- en dan weer loodzware gedachten, gemis en pijn.

De ene keer ben je bij de mooie herinneringen,
en de andere keer bij het wanhopige verdriet.
De ene keer zus, de andere keer zo.

De mensen van wie we hier de namen noemen
zijn nog levend in onze gedachten.

En soms hebben we woorden, liederen, gebeden
die bij hen horen nog in gedachten.

De rituelen die we hebben beschermen ons een beetje
tegen de chaos van de gevoelens.

-—-berg---

"De treurenden zullen getroost worden..."
zegt Jezus tegen de mensen.
Hij zegt dat nadat hij de berg is opgeklommen.

Daar zit altijd de gedachte achter
dat je dan een beetje dichter bij God bent,

weg van de vermoeiende bedrijvigheid
van het aardse bestaan
en je geest gericht op het goddelijke.



Op wat groter is dan jezelf,
wat je inspireert misschien en kracht geeft
voor het beneden-bestaan.

Jezus, Mozes, Elia en vele anderen:
in de Bijbel lezen we vaak
over mensen op de berg.

Jezus op de berg,

zo plaatst Matteus Jezus in de lijn van Mozes,

die ook de berg op ging

en vandaar de leefregels - de 10 geboden - bracht.

Lo is Jezus een beetje de nieuwe Mozes,
en de bergrede,
dat zijn zijn leefregels.

Waardoor je in het gewone leven

je weg kan vinden

als een mens van God,

geinspireerd door de woorden van Jezus.

Van Mozes werd gezegd dat hij
zo dicht bij God was geweest
dat hij "God kende van aangezicht tot aangezicht".

Van Jezus ging dat ook uit.

Geen mens die zoveel van God bij zich had.
Er lag een kracht in zijn woorden
waardoor je bijna elke duisternis aan kon.

Eigenlik doen we dat nu ook een beefje:
op een berg klimmen.
Proberen dichter bij God te zijn.

Nee, we blijven gelijkvloers natuurlijk,

maar in figuurlijke zin is een kerk

een gebouw dat gemaakt is

om daar iets van God te merken

iets van wat heilig is.

En om elkaar als Godzoekers te ontmoeten.



---gelukkig---

Als we praten over

degenen die we hebben moeten
afstaan aan de dood,

dan duurt het niet lang of we praten
over hoe hun manier van leven was,
wat hen dreef en gaande hield.
Wat ze belangrik vonden,

wat hen bijzonder maakte,

wat ze voor sporen trokken.

Jezus heeft het ook over de levenswijze van de mensen
die hij gelukkig prijst.

Mensen die misschien geen gelik kregen in deze wereld,
maar wel gelik hadden
met hoe ze leefden.

Kwetsbaar, gedreven door liefde,
recht en barmhartigheid.

Als je daarvoor kiest heb je het vaak zwaar in deze wereld.

Het leven van een mens bestaat altijd uit
enerzijds lotgevallen en anderzijds keuzes.

Gebeurtenissen die je overkwamen,

en waar je een antwoord op moest vinden,

en:

keuzes en waardering, voor of tegen,

wijze woorden, houding of gedragswijzen waar iets van uitging.

Gelukkig zijn ze, zegt Jezus
- een geluk dat in de toekomst ligt.

Dat woord wordt verschillend vertaald:
Zalig zijn de nederigen van hart...
- dat is te verheven, gezien het Grieks.

Gewoon maar gelukkig is misschien erg profaan
(gelukkig worden van lekker eten).

lemand vertaalde het met "op de goede weg"
en dat is misschien wel passend.



Op weg naar je bestemming.
Bestemming, ja.

Uiteindelijk bij God te zijn.
Naar God toe.

Wat hier genoemd wordt

- nederig, zachtmoedig,
barmhartig, vredelievend -
weerspiegelt eigenlijk Christus zelf.

Hoe hij op aarde was.
Wat hem kenmerkte.
Wat hem tot een inspirerend mens maakte.

Naar wie de mensen luisterden.

Omdat er zoveel van God in meekwam.
Liefde, recht en barmhartigheid.

Een mens om je aan op te trekken.

---ongemak---

Wie in het spoor van Jezus wil leven komt
niet alleen maar mooie reacties tegen.

Wie vrede wil stichten
verliest vaak een stuk van zichzelf.

Wie barmhartig is krijgt
vaak de wind van voren.

Verdriet, pijn, soms vervolging.
Uitgescholden, van kwade bedoelingen beticht.

Deze aarde zit anders in elkaar.

Wie op de goede weg is

(op weg naar God met je leven)

krijgt het vaak moeilijk hier.

"De grote verdrukking" (Apo 7) "de dagen van rouw" (Jes 60)

Jezus prijst de mensen gelukkig
die het hier op aarde
niet ver zouden schoppen.

Want in die wereld van God waren het
de stillen in den lande



en de zachtzinnigen en de mensen
zonder ellebogen, die de toekomst hadden.

---dagen tellen---
Leven in de lijn van Jezus is dan heel bewust leven.

"Memento mori" heette het vroeger,
denk aan het sterven.

Niet om verdrietig te worden
of droefgeestig te leven,

maar om geen moment meer te leven
zonder er ook met je volle bewustzijn
bij te zijn.

Speuren naar het geheim van de tijd.
Elk moment van je leven is eigenlijk
heilige tijd.

Je tijd is eindig, leef met je volle bewustzijn in ieder moment.
Wees geworteld in het leven,

beleef ieder moment ten volle,

aanvaard jezelf zoals je bent,

maak jezelf niets wijs.

En als we zo proberen onze dagen te tellen,
d.w.z. heel bewust en dankbaar te leven,
dan ontdekken we vast

hoeveel moois we gezien hebben,

hoeveel hoopgevende momenten er waren,
hoeveel dromen uit zijn gekomen,

hoeveel wensen vervuld,

hoeveel geluk we ervaren hebben.

Veel mensen blijven zich maar voorbereiden
om werkelijk te kunnen leven.

Betere condities scheppen,

werken aan de voorwaarden.

Eerst nog dit, eerst nog dat,

en dan gelukkig kunnen leven.

Maar je kunt beter het leven aannemen



dat je al hebt.

Je begint niet pas te leven als je

het hele verleden hebt verwerkt,

of als je je voldoende hebt gewapend
voor de toekomst

of je voornemens hebt gerealiseerd

of de grote vrede werkelijk is geworden.

Je hele leven is er nu.

Er zit een klein beetje eeuwigheid
in ieder moment van je leven.

Amen.

Stilte

Lied

Liedboek 942 1k sta voor u in leegte en gemis...
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