zondag 19 november 2023 in het Kruispunt
Schrift en Tafel

lezing oude testament (lector) Ezechiél 34, 11-17

Ezechiél 34, 11-17

[11] Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. [12]
Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal 1k
naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een
dag van dreigende, donkere wolken. [13] Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen
bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israél en bij de
waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. [14] Ik zal ze laten
grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israél zullen ze gras vinden; op Israéls
bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. [15] Ikzelf zal mijn schapen
weiden en ze laten rusten - spreekt God, de HEER. [16] Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek
gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken -
maar de vette en sterke dieren zal Ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. [17] Wat jullie
betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het
andere, tussen rammen en bokken.

lied Liedboek 23 ¢ Mijn God, mijn herder...

lezing nieuwe testament (lector) Matteus 25, 31-46

Matteus 25, 31-4¢

[31] Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal
Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. [32] Dan zullen alle volken voor Hem worden
samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de
bokken scheidt; [33] de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. [34] Dan zal de
koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is. [35] Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, [36] Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was
ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” [37] Dan zullen de
rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien
en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in
de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” [40] En de koning zal hun antwoorden: “lIk
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” [41] Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is
voor de duivel en zijn engelen. [42] Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had
dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op,
Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. [k was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten
Mij niet.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of
dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?”
[45] En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste
mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” [46] Hun staat eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

lied Liedboek 1008 Rechter in het licht verheven...



uitleg en overweging

Gemeente, lieve mensen van onze Heer,
---7 werken van barmhartigheid---
U kent die tekst.

Meestal wordt die aangeduid met
"De werken van barmhartigheid".

De 7 werken van barmhartigheid,
zeggen we meestal.
Maar het zijn er maar zes in de tekst.

In de Middeleeuwen voegde de traditie er 1 aan toe:
doden begraven.
Dat haalde men uit het boek Tobit.

Zeven heeft altijd de notie van volheid,
een beetje een heilig getal.

En acht jaar geleden (2015) stelde paus Franciscus voor
om er nog een achtste aan toe te voegen:
de zorg voor de schepping.

Een goed idee, maar nog niet erg ver doorgedrongen.
Vanmorgen blijven we even
bij de tekst van Mt 25.

-—steen of glas-—-

De vorige keer dat deze tekst aan de orde was,

in corona-tijd,

heb ik iets verteld over

beelden van het laatfste oordeel

zoals je die vaker aantreft op de buitenkant van kerk.

Als je middeleeuwse kerken binnenloopt
zie je vaak boven de ingang
het beeld van de wereldrechter/mensenzoon.

Met aan de ene kant de schapen
en aan de andere kant de bokken,
de goede en de slechte kant.



Het was nota bene de plek waar de bedelaars zaten:

je maakt hier een keuze

hoe je de kerk ingaat,

maar ook een keuze hoe je de wereldrechter tegemoet treedt.
Denk aan de bedelaars,

denk aan de werken van barmhartigheid.

Een waarschuwing

Dan heb je het verhaal verteld met gebeeldhouwde stenen.

Stenen hebben iets eeuwigs en onverzettelijks,
spelen met angst

of je leven wel goed terechtkomt

bij de mensenzoon,

en omdat ze op de overgang van buiten naar binnen zitten
hebben ze ook iets van het
al dan niet verlenen van toegang.

Het gaat om iets ernstigs. Je leven kan fout eindigen.
Je bent gewaarschuwd.

Maar je kan dat verhaal ook vertellen van binnenin de kerk.
Met glas-in-loodramen.

Met veel kleur en licht.

Dat is minder waarschuwend en dreigend

en meer inspirerend.

Het is het verhaal wat we binnen in de kerk moeten horen,
het kan ons aanzetten
tot daden van barmhartigheid.

Van de buitenkant zie je niets aan die kerkramen,

niet eens dat ze kleur hebben.

Maar als je binnen bent, in de sfeer van Gods aanwezigheid dus,
dan straalt het licht naar binnen.

Dan raakt goddelik licht aan je hart.

Bij de stenen buiten gaat het meer

over koude en harde beslissingen.

Binnen in de kerk gaat het ook over bezieling en bedoeling,
over wat je raakt.

Wat het licht van God in je bewerkt.



Buiten de waarschuwing, binnen de inspiraftie.
Zo dacht ik dat het zit.

---Bamberg---

Het toeval wil dat we in de herfstvakantie in Bamberg waren,
een mooie stad in Beieren.

Daar staat de Elisabethkirche, en die kerk

heeft onlangs nieuwe glas-in-loodramen gekregen,
en die gaan allemaal over

de 7 werken van barmhartigheid.

Toen we daar waren wist ik nog niet
dat het hier vandaag over zou gaan,
maar ik wil u er iets van laten zien.

In de Elisabethkirche heeft de kunstenaar Markus LUpertz
8 glas-in-loodramen gemaakt

bij de 7 werken van barmhartigheid.

Eind vorig jaar is het laatste raam publiekelijk onthuld.

Alle ramen hebben een link
naar gebeurtenissen uit het leven van Elisabeth.

Elisabeth, uit begin 13e eeuw,

is een dochter van de koning van Hongarije
en de echtgenote van landvorst

Ludwig van Thuringen.

In de rkk-kerk is ze een Heilige.

Zij heeft veel goeds gedaan in haar korte leven,
ze is maar 24 jaar geworden,

en haar sterfdag is haar gedenkdag,

en die is vandaag, 19 november.

https://www.stadt.bamberg.de/Unsere-Stadt/Kultur-und-Kunst-/L%C3%BCpertz-
Fenster/

Ik wil U drie van de acht ramen laten zien.

Het eerste raam gaat over het
bezoeken van de zieken.

# 1-Begleitung_des_Leichenzugs
Links bovenin ziet u het gekroonde hoofd v Elisabeth,


https://www.stadt.bamberg.de/Unsere-Stadt/Kultur-und-Kunst-/L%C3%BCpertz-Fenster/
https://www.stadt.bamberg.de/Unsere-Stadt/Kultur-und-Kunst-/L%C3%BCpertz-Fenster/

daaronder grote handen die naar beneden reiken,
naar een omzwachteld hoofd.

De kleur wit en de gesloten ogen

duiden op de aanwezigheid van ziekte en dood.

# 2-Begleitung_des_Leichenzugs

In de onderste twee ramen zijn ook

twee witte gezichten te zien,

en handen met donkerrode stigmata:

een verwijizing naar de gekruizigde Christus.

Elisabeth had in Marburg een ziekenhuis opgericht
waar ze de laatste 3 jaar van haar leven
zieken opnam en verpleegde.

Het tweede raam gaat over het geven aan armen.

# 3-Alte_Frau

Elisabeth, met kroon en blauw gewaad,
kijkt naar een oude vrouw

die een afwerend handgebaar maakt.

Dat slaat op een ervaring van Elisabeth:
zij was weduwe geworden en
zij was verstoten uit het kasteel.

Op een wandeling moest ze via een smal bruggetje
direkt langs deze vrouw,

die weigert om haar als vorstin te groeten,

want dat is ze niet meer.

Elisabeth wordt hier bewust dat ze
op hetzelfde sociale niveau is gezonken
als deze arme oude vrouw.

Het wordt voor haar een Christus-ontmoeting.
Christus, die ook
aan de kant van de armen stond.

Met grote handen verwijst zi...

# 4-Alte_Frau

...naar een bedelaar, die op weldoeners wacht,
hij zit naast zijn hoed en

naast zijin hond en wacht.



Waarom haal ik deze twee er uite

Omdat daar het geheim wordt aangeroerd.

Het geheim van de werken van barmhartigheid is:
je hebt in de ander met Christus te maken.

In de ander kom je Christus tegen.

# 5-Was_ihr_getan_habt

LUpertz wijdt een eigen raam aan Mt 25, 40:

"alles wat jullie gedaan hebben

voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

Bladeren en bloeisels,
die in alle 8 ramen voorkomen,
bepalen hier het hele raam.

Barmhartig zijn betekent dat je heilzaam leeft,
heilzaam voor anderen en voor jezelf.
Vruchtbaar bent voor jezelf en anderen.

Overal zijn rozenblaadjes,
vanwege de legende van het
zogenaamde "rozenwonder":

Het verhaal gaat dat het haar man Ludwig
een doorn in het oog was
dat Elisabeth zoveel brood aan de armen gaf.

Opgejut door de familie voert hij een conftrole uit
en dan blijkt hijipv brood
alleen maar rozenblaadjes te vinden.

Het brood was dus op een wonderbaarlijke manier
veranderd in rozen, zo wil het verhaal.

( # plaatjes weg )

--—-met Chr te maken---

Mt 25, 40: "alles wat jullie gedaan hebben
voor een van de geringsten

van mijn broeders of zusters,

dat hebben jullie voor Mij gedaan”.



Markus LUpertz wijdt daar een apart raam aan,
omdat dat het geheim is
van de werken van barmhartigheid.

En ik heb deze drie ramen er uit gehaald
omdat ze de link naar Christus leggen.

Geloof in God wordt zichtbaar in de liefde voor de behoeftigen.

De mensen in de tekst, die verwonderd vragen
wanneer ze dan iets gedaan of gelaten hebben,
lijden niet aan geheugenverlies,

maar ze hadden niet door

dat wat ze deden of achterwege lieten

met God te maken had.

Zij hebben wel een bedelaar gezien, of

wat voor behoeftige naaste dan ook,

maar ze hebben niet gedacht

dat die met de Heer van het leven te maken had.

Dat is het geheim van het koninkrijk:

ieder mens die je tegenkomt

heeft voor jou met Jezus te maken,

met de Heer van het leven,

die ook de uiteindelijke heer over links of rechts s,
over heil en onheil, eeuwig leven.

Daarom noemt de tekst hem koning.

Matteus ten voeten uit: wat je gedaan hebt telt.
Uiteindelijk telt niet

of je op de goede manier hebt geloofd,
gedacht, wat je hebt gelezen,

gestudeerd,

of je bij de goede kerk was aangesloten

- wat je gedaan hebt met de behoefte van je naaste
- dat felt.

Dat is de enige manier om een vruchtbaar leven te leiden.

Alles wat wij doen uit liefde
zal liefde van God een kans geven.



Alles wat wij achterwege laten
zal onverschiligheid versterken.

In mensen die hulp nodig hebben,

waar onze ogen ze ook waarnemen,

is niet alleen

de onrechtvaardigheid van de wereld zichtbaar,
maar ook Jezus zelf.

Hij is tegenwoordig in
de zwakken, de armen,
de daklozen, de behoeftigen.

Het is ook zijn leven dat aan de orde is.

Het is ook zijn ljden dat voor onze ogen verschijnt.
Het is ook zijn ongeluk en tegenslag

waar wij in onze wereld tegenaan lopen.

Als we vandaag iemand helpen, maken we al
een heel klein stukje waar
van Gods rechtvaardige wereld.

En als we ons vandaag al afsluiten
voor het bieden van hulp
houden wij deze wereld

als plek van onrecht en roekeloosheid mede in stand.

lk eindig met de tekst van een lied:
(net als drie jaar geleden)

1171.145:

Slechts het brood dat wij te
eten gaven zal ons verzadigen.
Slechts de gevangene die wij
verlosten zal ons bevrijden.
Slechts het gewaad dat wij
wegschonken zal ons bekleden.
Slechts de zieke die wij
bezochten zal ons genezen.
Slechts het water dat wij

te drinken gaven zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed
verzachtte zal ons froosten.

Amen.

© Jan-Hendrik Kip



stilte

lied Liedboek 992 Wat vraagt de Heer nog meer...



