
zondag 5 november 2023 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Spreuken 9, 1-18 
Spreuken 9, 1-18 

[1] Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 
zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 
[2] Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 
haar tafel heeft ze gedekt. 
[3] Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 
[4] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
[5] ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 
drink de wijn die ik heb gemengd. 
[6] Breek met je onnozelheid 
en betreed de weg van het inzicht, 
dan zal het je goed gaan.’ 
[7] Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, 
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. 
[8] Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, 
berisp een wijze, en hij mag je graag. 
[9] Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, 
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. 
[10] Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, 
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
[11] Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, 
ik voeg jaren aan je leven toe. 
[12] Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, 
als je spot, benadeel je jezelf. 
[13] Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, 
door haar domheid heeft ze nergens weet van. 
[14] Ze zit bij de deur van haar huis, 
in een zetel, hoog in de stad. 
[15] Ze roept naar de voorbijgangers, 
naar hen die rechtdoor willen gaan: 
[16] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
[17] ‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, 
geroofd brood is een lekkernij.’ 
[18] Maar wie zij naar zich toe lokt 
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, 
hij daalt af tot in het dodenrijk. 

 
lied Liedboek 848, 1.2.3.4.   Al wat een mens te kennen zoekt... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteüs 25, 1-13 
Matteus 25, 1-13 

[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden 
gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren 
wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. [4] De wijze meisjes hadden 
behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze 
allemaal slaperig en dommelden ze in. [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! 
Kom, ga hem tegemoet.” [7] De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. [8] De dwaze 
meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] De wijze 
meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper 
en koop zelf olie.” [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden 



gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. [11] Enige tijd later 
kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” [12] Maar hij antwoordde: “Ik 
verzeker jullie: ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op 
welk tijdstip Hij komt. 

 
lied  Liedboek 751   De Heer verschijnt... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---tegenstelling--- 

 

We worden op een tegenstelling getrakteerd vanmorgen. 

 

tegenstelling tussen wijsheid en dwaasheid 

vooruitziend   -   of kortzichtig 

alert   -   of onverschillig 

aandachtig  -  of oppervlakkig. 

 

Dat komen we wel vaker tegen in de bijbel 

niet alleen bij de wijze en dwaze bruidsmeisjes 

maar ook bij de wijze dan wel dwaze huizenbouwers,  

op zand of op rots 

of ook bij die ene bruiloftsgast zonder bruiloftskleren 

 

en al deze tegenstellingen laten je als lezer  

met de vraag achter: 

aan welke kant sta ik?  

Ben ik wijs - of dwaas? 

 

In onze tijd begrijpen wij wijs en dwaas al gauw 

als een tegenstelling in verstandelijk vermogen, 

maar 

“wijs” is in de bijbel niet een kwestie  

van intelligentie of mentale vermogens 

maar een manier van leven, 

wijs zijn is leven met open ogen en met alle aandacht. 

 

Stil staan bij wat er aan de orde is  

en je eigen handelen aanvaarden. 

Zie wat er is - en bedenken  

hoe je je verhoudt daartoe. 

 

Aandachtig leven,  

mindful zou je vandaag misschien zeggen, 

het tegenovergestelde van:  

ik laat de dingen op me af komen en ik zie wel... 

 



Je voelt gauw iets: sta ik aan de goede kant? 

Ik kan me voorstellen dat er mensen angstig van worden. 

 

 

 

---angst--- 

 

Kunstenaars die iets hebben gedaan met deze tekst  

hebben die angst ook aangewakkerd. 

 

Als je de Dom van Maagdenburg  

of die van Straatsburg binnenloopt 

- en ook de kathedraal in Basel  

(het zullen er ongetwijfeld nog meer zijn) 

 

 
dan moet je tussen die twee groepen bruidsmeisjes door, 

aan de ene kant de wijze, aan de andere kant de dwaze, 

je kunt eigenlijk de kerk niet binnenlopen 

zonder dat je die beklemmende vraag voelt:  

“aan welke kant sta ik?” 

 

Vooral de “dwaze” meisjes in de Dom van Maagdenburg  

zijn heel sterk in hun uitdrukkingskracht: 

één grijpt aan het hart en bijt op haar lippen 

één droogt haar tranen met de zoom van haar jurk 

één slaat de platte hand tegen het voorhoofd 

 



 
spijt, berouw, 

een niet meer te keren tragiek stralen ze uit. 

 

 

 

---gemeente toen--- 

 

Het is de vraag of het de bedoeling van Mt is geweest  

om bij de angst te blijven staan,  

of bij de tragiek.  

 

Ik denk dat het hem er om te doen was om  

de verwachting in stand te houden,  

zijn lezers op te roepen tot een waakzaam leven,  

niet tot een angstig gedrag. 

 

Want het evangelie van Mattheüs is geschreven  

met het oog op een gemeente  

die het er moeilijk mee had dat  

hun verwachting niet uit was gekomen.  

 

De Heer zou spoedig terugkomen, was de verwachting.  

Maar dat gebeurde maar niet.  

 

Er waren mensen die het geloof in Jezus terzijde hadden gelegd.  

Of in de verzoeking waren om dat te doen.  

 

Alle tien bruidsmeisjes vallen in slaap. 

Het is niet meer zo als toen Jezus er nog was. 

Daar is niets aan te doen, dat treft je. 

 

Geloof dat zijn kracht verliest, zijn hartstocht, zijn warmte.  

 



Maar je kunt wel zorgen dat je geloof nog even meegaat, 

blijf je geloof voeding geven 

ook al moet je alsmaar wachten. 

 

"Wees waakzaam, blijf waakzaam,  

houd het geloven vol"  

- dat is wat het evangelie in die situatie wil zeggen.  

 

Hou je geloof aan de gang, en dat wordt gezegd  

met de symboliek van de olie:  

geef voeding aan je geloof, leef betrokken,  

verwachtingsvol, warm, hartstochtelijk.  

Houd het geloven vol. 

 

In dat verband is het beeld van de bruidegom,  

zeg maar Jezus,  

die je wegstuurt omdat je opgebrand bent  

wel moeilijk te verteren.  

 

Je zou Jezus eerder buiten verwachten,  

bij de opgebranden.  

Als je de lijn van zijn optreden doortrekt.  

 

Misschien houden de gesloten deuren verband met de  

ervaring van de gemeente in de tijd van Mattheüs,  

dat kerk en synagoge steeds meer  

uit elkaar kwamen te liggen.  

 

Men hield de deuren dicht voor degenen  

van wie men vond dat ze er niet bij hoorden.  

 

Wie is binnen, wie is buiten?  

Waarom zijn de deuren dicht?  

En wie mag deuren dichtdoen?  

Het waren vragen die er speelden... 

 

 

 

---voorbereiden--- 

 

In ieder geval worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. 

Niet angstig, maar waakzaam.  

Waakzaam en voorbereid op wat komen gaat.  

 

Als er een kind op komst is 

dan zorgen ouders van tevoren  

dat de nodige spullen er zijn: 



een plek om te slapen, kleren, luiers, voeding misschien 

- je neemt het gebeuren toch niet serieus als je geen voorbereidingen treft? 

 

Als we een reis ondernemen 

dan zorgen we dat we op tijd op het perron staan, 

over het vervoersbewijs beschikken 

of op tijd van huis gaan (als je met de auto gaat) 

- als je het er op aan laat komen dan neem je toch niet serieus wat je doet? 

 

Wat doe je als er een nieuwe dag begint? 

sta je op, nog suf en slaperig 

en laat je de dingen op je af komen en dan zie je het wel? 

 

Of zou je je kunnen voorbereiden: 

Je afvragen:  

Waar verheug ik me op vandaag? 

Waar zie ik tegen op vandaag?  

Welke mensen spreek ik vandaag? 

Wat verbindt mij met deze mensen? 

Heb ik een woord, een gedachte, die vandaag meegaat? 

Heb ik een bepaalde manier waarop ik de mensen van vandaag  

tegemoet wil treden? 

Hoe ik naar mijn medemensen wil kijken? 

 

Het maakt uit, of je je bewust instelt op wat er op je af komt. 

 

Mindful. 

Je ervaart de dingen heel anders, intensiever,  

als je je er bewust op instelt. 

 

Hoe ga je naar de kerk - of met welke gedachten  

volg je de dienst thuis? 

 

Het maakt verschil of je denkt:  

ik zie wel wat ze nu weer bedacht hebben  

en of ik er wat mee kan -  

of dat je je er op instelt: 

 

Wat is mijn verwachting voor deze zondagmorgen,  

van mensen, van God? 

Hoe is mijn omgang met God op dit moment?  

Voelt het goed? Zijn er storingen?  

Is hij ver weg? 

Wat zou ik willen dat God bij mij doet, als dat zou kunnen? 

Heb ik iemand die ik een plek in mijn gebeden zou willen geven? 

Aan welke gedachten wil ik vandaag wel toegeven  

en aan welke niet? 



 

Als je je er op instelt ervaar je het anders dan  

wanneer je de dingen op je af laat komen. 

 

 

---olie--- 

 

In de gelijkenis wordt dit vastgemaakt aan:  

olie meenemen. 

Olie voor je lamp,   

voeding voor je geloof. 

Licht en warmte. 

 

Olie staat voor: hou je geloven aan de gang. 

 

Erken dat het moeilijk is.  

De Heer is nog niet gekomen. 

Maar laat de vlam van je geloof niet doven. 

Leef waakzaam, leef verwachtingsvol.  

 

 

°°° 

Zoals gezegd: dit was de boodschap die moest klinken 

in de oren van een gemeente  

die moest verwerken dat de Heer  

niet spoedig terugkwam,  

dat geloven iets van lange adem ging worden.  

 

"Wees waakzaam, houd vol!" 

 

Wees waakzaam, houd vol  

- het moet misschien ook tegen ons  

wel gezegd worden. 

 

In een wereld van crises en oorlogen 

en een samenleving  

waar woorden, houdingen, meningen 

meteen een gevecht tussen mensen 

lijken te gaan worden 

- 

en waar je je afvraagt: 

wat doet geloof er eigenlijk nog toe? 

Wat maakt het voor verschil? 

 

Wees waakzaam, hou vol! 

 

Als de zorgen je verstikken 



en je aan geloof en gebed niet toe komt... 

 

Wees waakzaam, hou vol! 

 

Waar halen we de olie vandaan  

die we nodig hebben om niet op te branden? 

Om het geloven, verwachten  

van het koninkrijk, 

aan de gang te houden? 

 

Wat is onze olie, onze voeding,  

dat we niet te moe zijn, niet opbranden,  

niet leegraken? 

 

Als we de indruk hebben dat God op zich laat wachten? 

 

 

 

---feest--- 

 

Je zou bijna uit het oog verliezen dat het om een feest gaat. 

De wijze en de dwaze meiden zijn  

op weg naar een feest. 

De Heer wil het feest van het leven met ons vieren! 

 

Dat is de positieve kant van dit verhaal.  

Dat moeten we niet over het hoofd zien. 

Dat is eigenlijk het belangrijkste aan het verhaal. 

 

Gelovigen zijn lichtdragers!!! 

Ze maken voor elkaar het verschil.  

 

Hopelijk ook mensen van de lange adem  

die zich door tegenslag of wind van voren 

niet van de wijs laten brengen,  

maar hun geloof aan de gang houden. 

 

Voeding geven aan hun geloof. Met elkaar. 

Waakzaam, mindful, onderweg zijn. 

 

We mogen leven vol van verwachting. 

 

Op weg naar een feest, naar het feest van het licht. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 



stilte 
 
lied Liedboek 749   Op, waakt op... 
 
 
 


